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Tuin- en parkmachines

Verhuur

Service & Onderhoud

SIBADAWEI 24
8734 HE EASTEREIN

 0515-332125
WWW.BOSMECH.NL

WESTEREIN 9
8571 GB HARICH

 0514-602922
WWW.BOSMECH.NL

  SPECIALIST OP HET  
GEBIED VAN TUIN- 
EN PARKMACHINES

 
Onze ervaren medewerkers adviseren u 
graag over de machines die het beste  
passen bij uw specifieke situatie.  
Dat kunnen nieuwe producten zijn, maar  
we bieden ook tweedehands machines aan.

BOSSHOP
LANDBOUW
TUIN & PARK
INDUSTRIE
WWW.BOSMECH.NLmechanisatie

ONZE 
MERKEN:



­­­­­Doarpsaginda Septimber

Septimber
6 septimber	 10.00	 Boeren PC, De Skoalleseize
	 	 16.00	 Simmerjûn borrel, Bergsma
7 septimber	 13.30-17.00	 Tsjerkepaad, Martinitsjerke
8 septimber	 11.00	 Slotpartij KF Easterein, De Skoalleseize
9 septimber	 07:00-08:30 	 Griene kontener
		  18.00	 Kroadeaksje 'it Fryske boek' troch Wilhelmina
13 septimber	 20.00	 Frijwilligersjûn SKS, De Skoalleseize
17 septimber	 07:00-08:30 	 Ald papier kontener
18 septimber	 07:00-08:30 	 Grize kontener
21 septimber		  ZWO-groep, Fryslân foar Moldavië
22 septimber	 14.30-16.00 	 Fiskwedstriid Fûgelwacht, Skippersbuorren
25 septimber	 07:00-08:30 	 Griene kontener
			   Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante
Oktober
2 oktober	 07:00-08:30 	 Grize kontener

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije.
Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl

	Waar vind je een AED in Easterein? 
•	� Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar 
•	� Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur,  

permanent beschikbaar 
•	� Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar 
•	 Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar 
•	� Huisartsenpraktijk Wommels-Easterein, Van Eijsingaleane 10, plek binnen,  

beschikbaar tijdens openingsuren 
•	 �De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren 
•	� Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren 
•	� Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren
•	 Fam. Postma, Skrok 11





Ut de húshâlding fan... 

Wa binne dit?

Tige tank

De 31e fan de heamoanne 1964 gongen wy yn de lange hier.
Wy mochten it no wer betinke nei 60 jier.

Wat in minsken ha om ús tocht mei blommen en kaartsjes.
Mei de beste winsken en felisitaasjes.

Elkenien tige tank dêrfoar.

Jacob en Sip de Jong-Bouma

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50  www.elephantoffroad.nl 

landrover en
4 x4 specialist

landrover en
4 x4 specialist



Een belevenis om nooit te vergeten, ondanks het verlies
Troch Dirk de Jong

Zondagavond liggend op de bank de social media wat te bekijken, 
niet wetend dat ik dinsdag aanwezig zou zijn bij de wedstrijd Nederland-
Oostenrijk in Berlijn. Via Instagram kwam er een bericht voorbij, 
2 kaarten Nederland-Oostenrijk via de zwarte handel. Contact zoeken met 
de verkoper om eens te horen wat de verkoper vraagt voor de kaarten. 
Zo begon het allemaal...

Het was allemaal last-minute en mij afvragend, wie krijg ik zo gek om mee 
te gaan naar deze wedstrijd en niet wetende of de kaarten daadwerkelijk 
echt zijn. Inmiddels een prijs ontvangen en wat onderhandelen, toch het 
besluit genomen om de gok te wagen. En een collega zo gek gekregen om 
mee te gaan. Samen met de collega alles op het werk regelen en afspraken 
verzetten, vertrokken we dinsdagochtend vroeg richting Berlijn in de auto. 
Om van links-naar-rechts mee te doen in de ‘oranje-walk’ richting het stadion 
en om 18.00 uur de wedstrijd te beleven.

Met de euforie in ons lijf reisden we af, om 14:00 uur in Berlijn ons auto 
parkeren op een parkeerplaats waar we contant moesten betalen. Met een 
niet-werkende app en niet genoeg contant geld om het parkeren te betalen, 
leek het dat we de oranje-mars op onze buik konden schrijven. Inmiddels 
sprak een vriendelijk taxichauffeur ons aan en schoot ons te hulp. Hij zei dat 
we wel achter hem aan konden rijden, om een gratis parkeerplaats in hartje 
Berlijn te vinden. Met alle geluk bracht hij ons op een kleine parkeerplaats, 
waar net een auto weg reed en wij op de allerlaatste plek konden parkeren. 

Tot ons geluk was dit 
100 meter van de start 
van de ‘oranje-walk’. 
Deze walk was al een 
belevenis op zich, zoveel 
(gekke) Nederlanders 
die in de oranje-gekte 
richting stadion liepen. 
Dit moest ons wel tot een 
overwinning brengen.



Bij het stadion aangekomen, kregen we toch wel de spanning in ons lijf of de 
wedstrijdkaarten wel daadwerkelijk echt waren. Er waren 2 controlepunten 
waar onze wedstrijdtickets werden gecontroleerd en dit ging allemaal volgens 
plan. Heerlijk om het stadion binnen te lopen en de matadoren hun warming-
up zien doen. Normaal zijn dit wedstrijden die je thuis voor de buis kijkt, 
maar nu waren we er toch echt bij.

De sfeer met de vele nationaliteiten door elkaar en alles gaat zeer goed 
samen. Alles zat door elkaar. Prachtig dat alle 74.500 mensen bij elkaar voor 
hetzelfde komen, zonder enige rotzooi te schoppen.

Wat betreft de wedstrijd zelf weet iedereen hoe dit geëindigd is. Ondanks het 
resultaat mocht dit de pret niet drukken en gaat Nederland door als de beste 
nr 3. Inmiddels weten we de afloop van het EK. Jammer dat ze niet de finale 
mochten bereiken om in hetzelfde Olympisch stadion in Berlijn revanche te 
nemen op het verlies in de poule-fase.

Na de wedstrijd de auto opzoeken en weer richting Nederland, waar ik rond 
4.00 uur ’s ochtends nog vol adrenaline thuiskwam. Ik heb de hele dag de 
vele foto’s nog eens bekeken met de gedachte om over 4 jaar er in Engeland/
Ierland weer bij te willen zijn. Dit was een dag om nooit te vergeten!





Simmerwille Wykein 2024
Ut namme fan Team Bergsma Easterein

Nei it súkses fan it beachfollybaltoernoai yn 
2022 én de geweldige Simmerjûnborrels yn de 
simmer fan 2023 wienen wy op syk nei nóch 
mear Simmerwille. En dat slagge, wat in súkses!

Op freedtejûn sette it wykein útein mei de bekinde Simmerjûnborrel. 
‘It Takes Two’ brocht in soad sfear, gesellichheid en hearlike muzyk op it folle 
terras. Ek de minsken dy’t foar it iten kamen wienen posityf ferrast. Prachtich 
om te sjen! Tige tank foar dizze moaie start fan it wykein. 
Foar de sneon stie der in leuk programma klear foar de ‘lytse pykjes’ en de 
‘âldere jongerein’. Sjoen de fakânsjes wie it lestich om in moaie klup bern en 
âlderein by elkoar te krijen foar de aktiviteiten. Hoe dan ek lei it strân fansels 
klear. Juf Janneke fermakke de bern en de âlders koene genietsje fan in noflike 
sit op it terras.
Snein wie it dan sa fier; de twadde edysje fan it beachfollybaltoernoai. Op 
sneontejûn melde it lêste team har last-minute oan. Sa krigen wy twa moaie 
poules fan 8 teams mei yn totaal sa’n 100 dielnimmers. In prachtige dei mei in 
soad sportive en toarstige minsken. Wy sizze: sa’n sûne kombinaasje fan lekker 
iten, genôch drinken en moaie potsjes follybal makke ek dizze dei wer ta in 
grut súkses. Rick Onijdes (Snelle 2.0) slute de dei ôf mei syn standaard ôfslúter 
by in optreden op ús terras: ‘Sweet Easterein’. 

Fansels wolle wy jim, ‘Sweet Easterein’, tige tanke foar jimme opkomst en 
geweldich leuke reaksjes op it organisearjen fan dit wykein. Mar yn it bysûnder 
noch in tankwurd foar de folgende minsken:
•	 �Leanbedriuw Okkema foar it fersoargjen fan it geweldige NOC-NSF 

goedkeurde sân.
•	 �Klaas de Jager as ús omrop-wrotter. Hy eamelt as gjin oar it follybaltoernoai 

oan elkoar.
•	 �Jan Bouke Bouma as ús DJ. Hy fersoarge de hiele snein de muzyk.
•	 Drukkerij van der Eems as balsponsor.
•	 Couperus Hydrauliek as balsponsor.
•	 Noten.nl foar it fersoargjen fan hearlike pakketten foar de priiswinners.

Graach oant folgend jier!



Wat doen de jongvolwassenen (20 t/m 40 jaar) in ons dorp voor werk?
Troch Jet Postma 

Bij wie ben ik op bezoek?
Mijn naam is Judy Bergsma en woon op de Skippersbuorren 17. Ik hoor nog, 
net als Dirk-Yde, bij de jong volwassen, op dit moment ben ik net 40 jaar. 
Ik woon hier samen met mijn partner Christian Hoekstra. Wij hebben twee 
kinderen: Janne is 6 jaar en Mink is 4 jaar.    

Wat is je beroep?
Ik ben intern begeleider, een intern begeleider is een leerkracht in het 
onderwijs die verantwoordelijk is voor het zorg- en onderwijskundig beleid 
op de school. De begeleider is een vraagbaak voor leerlingen, collega’s en 
ouders. Dit doe ik op de Piet Bakker School in Sneek. Dit is een school voor 
leerlingen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking. Allemaal met 
een IQ van heel laag tot ongeveer 70 en vaak met bijkomende problematiek 
zoals autisme, ADHD of het Syndroom van Down. 
Ons doel is om deze leerlingen een zo goed mogelijke plek in de maatschappij 
te bieden. We hebben een groep leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12, 
de basisschoolleeftijd. En er is een groep in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 
Meestal stroomt deze laatste groep uiteindelijk uit richting dagbesteding 
bijvoorbeeld By Pimpé in Bolsward, Downies en Brownies in Sneek en soms 
ook naar beschut werk zoals bij Empatec. Maar er zijn ook leerlingen die 
iets meer in hun mars hebben en die begeleiden we dan door te oefenen 
bij verschillende leerwerkplekken (supermarkten/verhuisbedrijven en 
verenigingen) richting een participatiebaan.   

Wat zijn jouw taken in deze baan?
Eén van mijn taken is leerkrachten coachen op hun didactische vaardigheden. 
Daarnaast bespreek ik samen met de leerkracht en orthopedagoog de 
eventuele gedragsuitdagingen in een groep en hoe we daar het beste mee 
om kunnen gaan. 
Voor het speciaal onderwijs zijn er maar zeer weinig lesmethodes ontwikkeld 
vanwege het geringe aantal speciaal onderwijs scholen in Nederland (niet 
aantrekkelijk voor uitgevers). Dus samen met leerkrachten passen we 
bestaande methodes aan richting onze doelgroep. Indien er onverwachte 
situaties voordoen (wat regelmatig voorkomt) dan probeer ik die in goede 
banen te leiden. 



Welk opleiding/opleidingen heb je gedaan?                                                                                    
Ik heb de PABO gedaan en daarna de Master Special Educational Needs 
afgerond. Maar met een PABO diploma kun je prima als leerkracht in het 
speciaal onderwijs aan de slag! Dus grijp je kans! 

Wat zijn de belangrijkste persoonlijke eigenschappen die je voor je werk 
nodig hebt?
Rustig kunnen blijven, positief en sensitief. Daarnaast hebben onze leerlingen 
een vaste structuur nodig. Een korte (zeer korte) en heldere uitleg met 
voordoen/nadoen is vaak zeer passend voor onze doelgroep. 
                                        
Wat vind je de leukste taken in je werk?
Dat ik samen met de leerkrachten het aanbod vorm kan en mag geven. 
Daar bedoel ik mee dat ik niet hoef te zeggen ‘zo en zo gaan we het doen’, 
maar samen zien wat er speelt bij een leerling en dat je daar samen de 
beste zorg/onderwijs aan wilt geven. De verbinding met de collega’s vind ik 
prachtig en als het dan ook nog lukt, geweldig! 
Wat ook een hele dankbare taak is, is om te proberen de leerling meer 
zelfvertrouwen te geven. Vaak komen er leerlingen bij ons op school die nog 
maar zo weinig vertrouwen in zichzelf hebben doordat ze negatieve ervaringen 
op bijv. een basisschool hebben opgedaan. Door onze manier van werken 
proberen we die gedachte bij hun weg te krijgen. Laten zien dat ze net zoveel 
waard zijn als ieder ander. Als je dat dan lukt… daar word je zo blij van.
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Wellicht zijn er ook minder leuke kanten aan je werk?    
Dat zijn toch de schrijnende situaties die zich helaas ook bij ons voordoen. 
Er zijn leerlingen die niet altijd uit een veilige, geborgen en rustige 
thuissituatie komen. En dan is soms de lastige taak aan ons om hulp van 
verschillende instanties in te schakelen. Dit gaat je niet altijd in de koude 
kleren zitten. Je hoopt dat het daardoor beter voor de leerling gaat worden.  
En dan hebben we ook nog de administratieve kant van het werk. Dit neemt 
soms teveel tijd in beslag. Tijd die je beter aan de leerlingen kan besteden, 
maar goed, het hoort bij het werk en dat weet je.

Stel dat ik een dagje met je mee zou lopen, wat zouden we dan absoluut 
niet mogen missen?
De speciale leerlingen met ieder zijn talenten en kwaliteiten, waar je je 
dagelijks over verbaasd. Het sfeertje op school waar veel leerlingen ongeremd 
zijn in bijv. emoties en opmerkingen. De dankbaarheid van de meeste 
leerlingen is iets wat je niet zou mogen missen. 

Bij wie zou ik de volgende keer langs moeten gaan voor dit interview?
Judy heeft mij een naam doorgegeven, dus wie weet sta jij binnenkort in het 
doarpskrantsje.

Judy bedankt voor je tijd. Wat een verhalen heb je me verteld. Geen dag is 
bij jullie hetzelfde. Als jij over de leerlingen spreekt glunder je er bij. Echt een 
dankbaar beroep heb je.



Jubileumfeest 50 jaar tennisvereniging Smash Easterein
Troch Richard van der Meulen

Op 12 oktober 2024 viert tennisvereniging Smash Easterein haar 50-jarig 
jubileum. Alle leden en oud-leden zijn van harte uitgenodigd om dit met 
ons te vieren!

50 jaar tennis in Easterein
Ruim 50 jaar geleden zorgde een werkgroep van voetbalvereniging SDS 
ervoor dat het trainingsveld een maand lang gebruikt kon worden om te 
tennissen. Rackets waren aanwezig en degenen die lid werden, kregen gratis 
een tennisbal. Dat jaar waren er 63 personen die 15 gulden contributie 
betaalden om te kunnen tennissen. 

Het jaar daarop - om precies te zijn op 29 maart 1974 - is onder de naam 
Tennisklub SDS de vereniging opgericht. Hoewel het toen nog een onderdeel 
was van de voetbalvereniging, wordt het toch gezien als de oprichtingsdatum 
van de vereniging.

De gezelligste tennisvereniging van Fryslân!?
Door de jaren heen is er veel aan het tenniscomplex gebeurd. Waar je je 
voorheen moest omkleden en douchen in een ‘aftandse’ keet, is in 1991 
de kantine van tennisvereniging de Bontekoe in Leeuwarden gekocht. 
Vanuit Brabant werd een 2e hands bar ingevlogen. Veel vrijwilligers hebben 
vervolgens de boel opgebouwd en sindsdien onderhouden. Bezoekende 
verenigingen kijken soms hun ogen uit hoe luxe de kleedruimtes zijn en hoe 
gezellig de kantine is. Na de wedstrijden is het vaak nog lang een feestje met 
discolichten en goede muziek. 

Gezelligheid is erg belangrijk voor de vereniging, maar dat maakt lekker 
tennissen niet ondergeschikt. De vereniging is erg competitief en doen in 
de voorjaars- en najaarscompetitie van de KNLTB vaak met vier of vijf teams 
mee. Dat kan ook omdat er drie zeer goed onderhouden gravelbanen zijn. 
Ook daar is de vereniging erg trots op. 

De toekomst van Smash Easterein
De tennisvereniging is financieel gezond, maar het aantal leden is door de 
jaren wel afgenomen. Op dit moment zijn er rond de 40 leden. Dat aantal 



mag best omhoog. Tennis is een leuke, toegankelijke sport waar je op ieder 
niveau mee kan doen. Of je nu 20 bent of 50, op elke leeftijd kun je starten 
met tennis.

Voor een relatief lage contributie kun je onbeperkt spelen op de tennisbanen. 
Daarnaast worden er tossavonden en toernooitjes georganiseerd, kun je 
trainen onder begeleiding van een tennisleraar en als je het leuk vindt kun je 
meedoen met KNLTB competities. Genoeg te doen! 

Wie belangstelling heeft kan altijd gratis een paar keer proberen. Neem dan 
contact op met één van de bestuursleden.

Jubileumfeest
Op 12 oktober is er een feestdag voor leden en oud-leden. 
Hierbij worden ze uitgenodigd om zich aan te melden voor dit jubileumfeest. 
Dit kan door een app te sturen naar 06-54254382. Geef daarbij je naam, 
emailadres en startjaar lidmaatschap door. Je kunt ook een mail sturen naar: 
secretaris@tvsmash-easterein.nl

Heb je vrienden of kennissen die vroeger ook bij Smash-Easterein hebben 
getennist? Geef de uitnodiging dan vooral door om zich ook aan te melden. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

Degenen die zich hebben aangemeld krijgen op een later moment 
bericht over het programma. In ieder geval is er voor de liefhebbers een 
tennistoernooi (14 uur) en een BBQ (rond 17 uur). Deze BBQ is gratis voor 
degenen die zich hebben aangemeld.



SUCCESVOL AFVALLEN
& OP GEWICHT BLIJVEN

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PS food & lifestyle; het programma dat verse
groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én

eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren. 
Dé manier waarop het wel lukt.

Begeleiding EMS-training Gewichtsbehoud

Professionele en
ervaringsdeskundige

coaching in Wommels,
Terschelling en online

Train je grootste
spiergroepen in slechts 20

minuten inbegrepen in
afslank programma! 

Wensgewicht behaald? 
Ik bied je VIER JAAR
gratis nabegeleiding!

DAAROM GA JE NAAR BALANSIE!
Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten? 

Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en ik informeer je graag 
naar de mogelijkheden van mijn begeleiding.

www.balansie.nl | 06 - 15 90 61 19



Rabo ClubSupport 2024 
Stemmen op de Fûgelwacht Easterein kan van 2 tot en met 24 september

Van 2 tot en met 24 september 2024 kunnen leden van de Rabobank weer hun stem 
uitbrengen op hun favoriete vereniging(en)/stichting(en). 

Ook de Fûgelwacht Easterein doet in 2024 weer mee aan RABO ClubSupport. Iedere stem 
is daarbij geld waard. Want voor iedere uitgebrachte stem op de Fûgelwacht Easterein 

ontvangen we een bedrag van de Rabobank. Met de Rabo ClubSupport laat de Rabobank 
haar betrokkenheid zien bij het verenigingsleven in onze gemeenschap. Dus steun de 

Fûgelwacht Easterein en breng vanaf 2 september je stem uit! Stemmen kan in september 
via de Rabo App of via: https://www.rabobank.nl/clubsupport

Fiskwedstriid Fûgelwacht Easterein

Op snein 22 septimber organisearret de Fûgelwacht Easterein harren 
jierlikse fiskwedstriid.
 
Fanôf 14.30 oere is eltsenien, jong en âld, lid as gjin lid, wolkom op de 
Skippersbuorren om oant 16.00 oere te striden foar de grutste en measte fisk.
 
Fansels is it ek hiel leuk at der publyk by is, dus kom allegear! 
Tidens en nei de wedstriid is der foar elts in hapke en in snapke en miskien 
giet de rikkerstûne ek wol oan.
 
Der binne wol wat regeltsjes wêr’t jimme om tinke moatte:
•	 der wurdt mei 1 angel fiske;
•	� der is in apart stikje wêr’t op snoek as snoekbears  

fiske wurde mei;
•	� bern sûnder swimdiploma A/B meie allinich  

meidwaan ûnder begelieding fan in folwoeksene;
•	� der binne maitsen, bôle en wjirmen om mei te fiskjen.

Oant de 22 ste!

Bestjoer Fûgelwacht Easterein 
Jikke, Gerard, Peter, Huite, Hans en Jan



Hoe is it no mei... Marga de Jong?
Troch Bauke de Boer

As ik 7 jier bin, kom ik mei myn sus Betty en myn heit en mem yn 
Easterein te wenjen, om't ús heit - Sikke de Jong - foar ien dei wurk 
krijt op de Boerenleenbank. We komme út in trije-heech flat yn 
Ljouwert en it fielt noch altyd sa dat myn libben pas echt begjint as 
we te plak sitte yn it hûs oan de Van Eysingaleane nr 10. 

Op myn 21ste trou ik mei Hans Claus, dy't ik kennen leard ha op de 
Pedagogyske Akademy yn Snits. We wenje 4 jier yn Skettens, dêr't Sicco en 
Elbrecht berne wurde. Yn 1980 keapje wy in hûs oan de Skippersbuorren, 
nr. 13, en dêr sjocht Halbe Piter it libbensljocht. Wy ha in prachtige tiid mei 
in strjitte fol jonge bern, dy't wy mei de doarpsfeesten faak op in prachtige 
wein hise, om dan ek noch in priis te winnen. 

Hans stiet oan skoalle yn Skettens en Wommels, iksels krij yn 1987 wurk 
by de Basisedukaasje, folwoeksenen ûnderwiis. Ik jou dêr taallessen, 
kompjûterles en sosjale feardigens, en wurkje in protte mei flechtlingen. 
De bern fleane ien foar ien út, en dan komt de tiid fan it skriuwen. 
Yn 2000 ferskynt myn earste roman: ‘Oxzana, ferhaal fan in flechtling’. 
It skriuwen hat my te pakken. Der komme noch trije boeken. 

Yn de neisimmer fan 2010 wurdt 
Hans siik. Hy stjert op 7 april 2011. 
Ik moat it libben op 'e nij útfine, 
it skriuwen helpt derby. Twa jier 
letter komt de roman ‘KOMPLETEN’ 
út, in autobiografysk ferhaal dêr't 
ik syn sykte en dea yn ferwurkje. 

Yn 2014 kom ik Jan Laferte tsjin, 
as ik op in moaie sneon yn maart 
keramyk keapje wol yn Winsum. 
Wy binne lotgenoaten: ek syn 
frou Etty stoar oan kanker yn de 
terms. Nei in foarsichtich begjin, 
binne wy al gau in soad byelkoar. 



Yn 2017 ferkeapje ik it hûs oan de Skippersbuorren oan Paul David Meesters 
en Maaike Dekkers. Wy sjogge inoar noch regelmjittich en wy fine it prachtich 
dat se de sfear fan hûs en tún sa yn eare hâlde. Yn Winsum ha wy no in fijn 
hûs oan de Greate Streek, oan it wetter, en ik fiel my der daliks thús. Tegearre 
ha wy no 6 bern, 6 oanhing en 11 bernsbern, in hiele famylje. 

It skriuwen giet troch, al is it minder as foarhinne. Yn 2022 
stjert ús leave heit Sikke de Jong. Op syn libben is myn roman 
‘LIBBE’ basearre, dy't ein septimber/begjin oktober yn de 
winkels lizze sil. Mei neidruk skriuw ik dat it om in roman 
giet, ik ha der dus fiksje fan makke. Heit hat it boek sels noch 
lêze kinnen, om't ik der yn 2016 al mei begûn wie. Hy woe 
dat it pas nei syn dea publisearre waard. 

Fansels komme wy no minder faak yn Easterein, mar ferjitte doch ik de 
goede tiden dy't wy dêr belibje mochten net. Easterein bliuwt in prachtich en 
bysûnder doarp!



Fan de Foareker
Troch Lineke Bakker

Swimles yn 
De Klomp
Elts jier krije de bern van groep 5/6 
en 7/8 yn it swimbad yn Wommels 
3 swimlessen. De bern ha allegearre 
al earder harren swimdiploma helle. 
Dizze lessen binne bedoeld om de 
swimfeardichheid by te hâlden. De 
lêste swimles moasten hja mei klean 
oan swimme. Dat foel net mei!

Keatslessen 
De bern fan groep 3/4 en groep 5/6 hawwe 2 keatslessen hân, fersoarge 
troch de keatsferiening. Imke van der Leest, Fianne Dijkstra en Douwine 
Tolsma hawwe guon bern op boartsjende wize de earste begjinsels leard en 
de bern dy’t al wat mear koene útdage. 

Fijn foar de bern dy’t net op keatsen sitte, om dy ek yn 'e kunde komme te 
litten mei dizze echte Fryske sport. Wa wit sitte der talinten by!



Juffendei
Tsjin de ein fan it skoaljier fiere de learkrêften fan de groep harren jierdei mei 
inoar. Se meitsje der in feestlike dei fan mei spultsjes, boartsje en fansels wat 
lekkers. Dit is yn groep 3/4, wêr't juf Wendy, juf Ineke en juf Saskia harren 
jierdei fiere.

Lêze op skoalle
Lêze is in hiel belangryk fak op skoalle. Goed lêze kinne is wichtich om je rêde 
te kinnen yn dizze maatskippij. Dêrom lêze we eltse dei. Om dit foar de bern 
ek oantreklik te hâlden, besykje de learkrêften fan alles om de bern entûsjast 
te meitsjen. By juf Rennie mochten de bern in kear sels kieze wêr‘t se stillêze 
woene. De frjemdste plakjes waarden útsocht….



Lêste skoaldei fan 2023-2024
Op tongersdei 18 july wie de lêste skoaldei foar de beukers en freed 19 
july foar groep 3 oant en mei 7. Mei spultsjes binnen en bûten mei wetter, 
en in picknick op it plein, hat groep 1/2 ôfskied naam fan dit skoaljier. 
Groep 3 oant 7 hie op freed ”Foareker got’s talent”. Alle bern mochten 
harren keunstjes, hobby’s, sport as samling sjen litte oan de oare bern. 
Wat in talinten hawwe we op de Foareker!

Ofskied groep 8
Op tongersdei 18 july ha we ôfskied nommen fan groep 8. Dit jier wienen 
dat: Hieke Jellema, Jannieke Jelsma, Brent en Lotte Overal, Jorren Overwijk, 
Jens Steehouwer, Elin Stoffelsma en Auke-Andries Veenstra. 

Mei in lawaaioptocht troch it doarp en dêrnei in gesellige en sportive 
aktiviteit op woansdei, en op tongersdei in musical en ôfskiedsjûn, ha wy 
dizze groep 8 útswaaid. Wy winskje harren in soad súkses foar de takomst.







Jarige Jet
Troch Helga Develing

Ook voor redactieleden gaat de tijd door. Zo is Jet Postma, die we kennen van 
de interviews over het werk van dorpsgenoten, in augustus 50 jaar geworden.  

Reden voor een feestje, 50 jaar is een mooie leeftijd. Jets man Marc heeft 
haar goed weten te verrassen. Er zit de middag van haar verjaardag een groot 
gezelschap in de feestelijk versierde tuin op Skrok. Met meer mensen dan Jet 
verwacht heeft én met onverwachte gasten. 

Ook een deel van de redactie is aanwezig om Jet te verrassen, ook zij horen 
die middag bij de verrassing. Haar gezicht, vol verrassing en blijdschap, 
bij al die onverwachte gasten is goud waard. Zo zie je maar, bijzondere 
verjaardagscadeaus kunnen in heel kleine dingen zitten. 



Smashtoernooi 2024
Troch Richard van der Meulen

In de week van 9 tot 12 juli was het weer zover. Het jaarlijkse, gezellige 
Smashtoernooi! Er waren 50 deelnemers aan het toernooi wat wonderlijk 
genoeg overeen kwam met het 50-jarige jubileum van onze vereniging. 
Er zijn weer mooie en spannende wedstrijden gespeeld met enthousiaste 
deelnemers. Na de wedstrijden was het gezellig nazitten, soms tot in de 
late uurtjes. 

De wedstijden werden in 6 klassen gespeeld, verdeeld over 4 dagen. Op de 
doordeweekse dagen werden de wedstrijden in de avonden gespeeld en op 
zaterdag de hele dag. Omdat het Nederlands voetbalelftal op de woensdag 
moest spelen op het EK, zijn we dinsdag met het toernooi begonnen. 

Het weer heeft deze editie een belangrijke rol gespeeld. Het was een 
regenachtige week waarbij we met argusogen het weerbericht in de gaten 
hielden. Dinsdag leek een mooie dag te worden met een kleine regenbui in de 
avond. Dit buitje werd in de voorspellingen steeds groter en uiteindelijk riep 
het KNMI code oranje uit. Waar we eerst nog het idee hadden om de eerste 
wedstrijden in Easterein te laten spelen, hebben we uiteindelijk toch maar 
besloten om de hele avond in de Tennishal in Sneek te spelen. Achteraf was dat 
de juiste keuze; de regen viel tijdens de wedstrijden met bakken uit de hemel.

In tegenstelling tot dinsdagavond, was het donderdag heerlijk weer. Er 
heerste die avond een klassieke smashtoernooi-sfeer, zowel op de banen als 
naast de banen. Het was die avond tot in de late uurtjes gezellig.



Vrijdag was weer een regenachtige dag en de banen stonden vol met plassen. 
We konden niet anders besluiten dan alle wedstrijden in de hal te laten spelen. 

Zaterdag was de finaledag, waarbij de prijsuitreiking en de BBQ een vast onder-
deel zijn. Juist die dag willen we natuurlijk op eigen banen spelen. Er was echter 
ook regen voorspeld. We zijn gestart in Easterein. De eerste wedstrijdrondes 
konden nog goed gespeeld worden. Bij de derde ronde werd het spelen al 
moeilijker doordat er constant ‘kleine’ buien vielen. Deze ronde is nog wel 
uitgespeeld in Easterein, maar werd jammergenoeg vaak onderbroken door de 
regen. De laatste twee rondes zijn daarom weer in de hal in Sneek gespeeld. 

Gelukkig kwamen de meeste mensen die in de hal speelden weer terug 
naar Easterein voor de prijsuitreiking. Het tennistoernooi kon daardoor op 
een leuke manier afgesloten worden. Natuurlijk hoort daar de traditionele 
verloting bij, met dit jaar prachtige prijzen. Voor de liefhebbers was er een 
BBQ om de week gezellig af te sluiten. 

Ondanks het slechte weer, hebben we genoten 
van het toernooi. Op de banen sportiviteit, 
passie en soms verbetenheid. Na de wedstrijden 
veel gezelligheid. Precies zoals we het graag 
zien. Volgend jaar zien we iedereen graag terug!

Daarbij opgemerkt dat dit toernooi alleen 
kan worden georganiseerd door de inzet 
van veel vrijwilligers en sponsoren. Ik wil 
hen allen bedanken voor hun bijdrage. 
Onze toernooi sponsoren zie je hiernaast: 



Speel jij al een instrument of zou je graag een instrument willen leren bespelen? 

Dan ben je bij Muziekschool Friesland aan het juiste adres!Speel jij al een instrument of zou je graag een instrument willen leren bespelen? NIEUW IN FRIESLAND!

Je krijgt les van professionele en zeer ervaren muzikanten en  speelt vanaf de eerste les op het instrument dat je 

graag wilt leren. Piano, keyboard, gitaar, drums, zang, bas of zelfs licht- en geluidstechniek.

www.muziekschoolfriesland.nl

Nu ook gitaarles in Easterein! 
Bel of mail Gerrit Hingst voor meer informatie, 

06 184 21 578 / gerrit@muziekschoolfriesland.nl
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Nij boek mei koarte ferhalen fan âld Eastereiner 
Troch Freddie Scheltema

It nije boek fan âld Eastereiner Freddie Scheltema hat de titel 
'Op it tsjerkhôf en oare brike ferhalen'. It is it sânde boek fan de skriuwer 
en syn fiifde yn it Frysk.

'Op it tsjerkhôf en oare brike ferhalen' is in samling fan koarte ferhalen. 
It binne observaasjes fan gewoane, bysûndere minsken. Faak om te laitsjen, 
somtiden emosjoneel mar o sa werkenber. Sa binne der de aventoeren 
fan it duo The Melody Boys, dat yn kafees en feesttinten spile, de net 
hielendal slagge sinjearsesje fan de skriuwer en it hylaryske ferslach fan 
de sterilisaasje fan Wander de Groot.

Mar ek de oandwaanlike ferhalen fan fjouwer leden fan de húshâlding 
Zonderland oer de skieding en de ûnderfinings fan pensionado Jehannes 
van der Heide dy't as tiidferdriuw grêfstiennen skjinmakket. Santjin ferhalen 
oer freonskip, leafde en ferlies mar wol mei in flinke doases humor. Want 
der mei wol wat mear lake wurde yn de Fryske literatuer.

'Op it tsjerkhôf en oare brike ferhalen' 
leit 16 septimber yn de winkels en is útjûn troch útjouwerij Bornmeer. 

De boekpresintaasje is op snein 15 septimber yn kafee De Bakkerdochter 
yn Snits fan 14.00 oant 16:00 oere. Elkenien is wolkom!



Beleef het in de bibliotheek

Leren Computeren
Leren werken met computer of tablet? 
Dat kan met de cursus Leren Computeren. 
Deelname is gratis en een lidmaatschap van de Bibliotheek is niet nodig. 
Start van de cursus is woensdagochtend 9 oktober om 10.00-12.00 uur. 
Opgeven of meer informatie vraagt u tijdens openingsuren aan de balie 
van de Bibliotheek. Of bellen met 0515-332000.  

Computercursus op maat. In meerdere onderdelen leert u op een 
laagdrempelige manier hoe de computer, internet of sociale media werkt. 
Korte video's geven informatie en daarna gaat u meteen oefenen. 
U werkt onder leiding van een docent en een begeleider. Een fijne start 
voor beginners. Maar ook als u al wat ervaring heeft kunt u meedoen. 
U werkt op een laptop van de bieb of op een eigen tablet.  

Boekenbabbels
Vanaf september 2024 organiseert de bieb een vrolijke leesclub in de 
Bibliotheek. Basisschoolleerlingen kunnen aansluiten om lekker samen te 
lezen op vrijdag. Structureel lezen: wie leest, leert de wereld kennen! 

Daarom starten we een vrolijke en energieke leesclub voor jeugd (7-13 
jaar). De leesclub is wekelijks op de vrijdagmiddag van 14.15-15.00 uur in 
de Bibliotheek. Met uitzondering van de schoolvakanties. Eventueel wordt 
de leesclub uitgebreid met sub-activiteiten zoals leesbingo, boekenbattle, 
presentatie boekverslag, boekenlegger maken en boekenpraat.  

Bibliotheek aan Huis
De service om boeken aan huis te brengen, is opgezet zodat iedereen 
boeken kan lenen bij de bibliotheek. Als u gebruik wilt maken van deze 
service, dan neemt de bibliotheekmedewerker contact op om meer te 
vertellen over de bibliotheek aan huis. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven 
naar welke boeken uw belangstelling uitgaat. 
Vervolgens wordt u gekoppeld aan een vaste vrijwilliger die regelmatig 
nieuwe boeken bij u thuisbrengt, de boeken worden ook weer opgehaald. 
Centrum de Mik brengt boeken langs als het om een korte periode of 
één keer gaat. Dit kan dus ook. 



Om gebruik te maken van de bibliotheek aan huis moet u lid zijn van de 
bibliotheek en minimaal een basisabonnement hebben. Er zijn geen extra 
kosten verbonden aan de bibliotheek-aan-huisservice. Wilt u gebruik maken 
van deze service? Neem dan contact op met de bibliotheek Wommels.

Taalkuier
Op woensdagavond 11 september organiseren we in het kader van de Week 
van het Lezen en Schrijven een Taalkuier. We vertrekken om 19.00 uur bij de 
bibliotheek. De route gaat langs enkele Wommelser Tsiispakhuizen en we 
eindigen in museum It Tsiispakhûs. Iedereen is welkom om mee te wandelen. 

Nijs fan de jeu de boulesferiening “Deun By”

Wat hawwe wy in moaie freedtemiddei hân, we hienen in flink oantal 
spilers, twa-en-tritich!

De priiswinners wienen: 
Earste priis	 Anneke Elgersma  	 +19                                   
Twadde priis 	 Baukje Okkema  	 +18                             
Tredde priis   	 Antsje Talsma     	 +15

De pûdelprizen wienen foar:
Sake Strikwerda 	 -16
Tynke Joustra     	 -20

Wy, as klup, kinne der noch wol in oantal leden by ha. 
As jo ris in kear sjen as meidwaan wolle, dan kinne jo op tongersdeitejûn fan 
19.00 oant 20.30 oere terjochte by de Skoalleseize, dit is in oefenjûn. 
De reguliere spulmiddei is op tiisdeitemiddei fanôf 14.00 oere. 

Graach oant sjen, 
it bestjoer





Wilhelmina nijs
Troch Tineke Meijer

It Fryske Boek
We dogge wer mei oan "de kroade" fan it Fryske Boek fan Afûk. We 
komme op moandei 9 septimber betiid op 'e jûn by jo lâns. Betelje kin 
mei de pin. Der komt ek in folder yn de bus mei wat jo sa al keapje kinne. 
Of ûndertusken al yn de bus krigen.

Ynsammeling âld izer
Op sneon 12 oktober geane we wer de buorren troch. 
Ha jo ekstra hannen nedich om it by de 
dyk te krijen? Lit it fia ús mailbox op 
wilhelminaeasterein@gmail.com 
witte, dan helje we it op of belje mei 
Tineke (06-4240 9757). Graach pas 
de moarns by de dyk sette oars nimt 
in oaren it miskien mei. Alfêst tige tank.

Skilpleinkonsert wie tige slagge
Us konsert foar de simmer wie tige slagge. Wilhelmina en Forte Frisone 
ha ferskate muzyk hearre litten. En de opkomst wie goed en ek super dat 
Berend Santema namens Doarpsbelang Hâld Faesje in wurdsje die.

Save-the-date: Halloween konsert 2 novimber
Op sneontejûn 2 novimber hawwe we ús freonenkonsert yn de seal fan 
Bergsma. Set it fêst yn jo aginda. It wurdt griezelich… letter mear.

Ut de húshâlding fan... Oplossing

Dizze kear in foto út de húshâlding fan Marco & Tineke Reinhoudt:
Bauke en Amber



Eastereiners sette harren yn foar immen oars
Troch Tineke Vink, Luuk van der Werk, Jet Reitsma en Broer Harmen Abma

Zaterdag 21 september is het zover. Dan vindt de verkoop plaats van de 
door ‘Eastereiners’ aangeboden artikelen/etenswaren/diensten. Deze 
verkoop zal plaatsvinden vanaf één uur tot vier uur in de Martinitsjerke. 

In het kort nog even het plan. Heel veel ‘Eastereiners’ hebben wel een hobby 
of vinden het leuk om iets voor een ander te doen. De opzet is dat zelfgemaakte 
artikelen/etenswaren/ diensten kosteloos worden aangeboden aan de ZWO 
en die zorgt voor de verkoop. Het is niet de bedoeling dat u zelf gaat verkopen. 
De opbrengst van deze verkoop is voor het project “Fryslân foar Moldavie” en 
“Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid West Friesland”. 
Tot nu toe is de aanmelding minimaal. Om alvast een idee te hebben wat 
wij kunnen verwachten, verzoeken wij u vriendelijk ons alvast te informeren 
over artikelen u zult aanleveren. Dit kan bij Tineke Vink via emailadres 
Tineke0808@gmail.com. Ook kunt u alvast artikelen in leveren bij één van 
onderstaande leden van de ZWO groep.

Wat kunt u bijvoorbeeld doen?
•	� U kunt een artikel breien, haken, vilten of iets van hout maken.  

Artikelen die overblijven worden door de ZWO geschonken aan een 
organisatie of u kunt aangeven dat u het artikel weer terug wilt hebben.

•	� U maakt een taart, jam, cake of brood. Indien u dit van plan bent,  
graag dit van te voren melden bij één van onderstaande leden van de  
ZWO groep om te voorkomen dat er teveel achterblijft.

•	� Voor een bepaald bedrag iets voor een ander doen, bijv. tuinonderhoud, 
taxiservice, éénvoudig kluswerk. U bepaalt zelf de prijs voor de door uw 
verleende dienst.

•	 Misschien hebt u zelf wel in idee.

Alvast onze hartelijk dank voor uw bijdrage.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

In samenwerking met “Zending over Grenzen” speelt theaterwerkplaats 
“Order der Dwazen” het toneelstuk “Grensgevallen” op zondag 20 oktober 
2024 in de Martinitsjerke te Easterein. Het begint om 10.00 uur. 



“Zending over Grenzen” bestaat 50 jaar en wil met dit toneelstuk kerken 
ondersteunen, die visie hebben op diaconaal omzien naar mensen in 
armoede. De ludieke wijze waarop deze voorstelling wordt uitgevoerd daagt 
ons uit anders te denken over onze naaste. 

Grensgevallen
Levi Loos is een doorsnee, hardwerkende Nederlandse man. Elke dag gaat hij 
naar zijn werk, hij heeft zijn hobby's en op zondag gaat hij naar de kerk. Levi is 
op zijn eigen manier begaan met de wereld om hem heen, maar laat zich niet 
voor elk karretje spannen. Hij stelt zo zijn grenzen.

Op een dag ontmoet hij Greet 
Grens. Greet is grenswachter en 
heeft als taak mensen te helpen 
bij het omgaan met hun grenzen. 
De één moet zijn grenzen beter 
bewaken, de ander mag zijn grenzen 
wel eens verleggen. Greet en Levi 
beleven samen een aantal bijzondere 
avonturen, waarbij Levi zijn eigen 
grenzen onder ogen komt en ontdekt 
dat de wereld een andere vraag aan 
hem stelt dan hij dacht.

Een leuke gezinsvoorstelling voor jong en oud, waarbij de vraag blijft hangen: 
"Hoe zit het met mijn grenzen?"

Onderstaand enkele reacties uit het publiek:
•	 Een toneelstuk met een boodschap voor iedereen.
•	 Een bijzonder toneelstuk en zo waar….
•	� Het kwam heel vernieuwend over, weer eens wat anders dan een preek.
•	� Het bracht de problematiek goed voor het voetlicht en erg mooi gespeeld.
•	� Het weerspiegelt het grote verschil tussen onze rijkdom en hun diepe 

armoede en zware omstandigheden.
•	� Ook aandacht voor de vooroordelen. Ja, complimenten voor de brengers 

van deze boodschap.

Wij nodigen alle ‘Eastereiners’ hierbij uit. De toegang is gratis.





De koksmûtse: Suikerkoekjes
Troch Annebeth de Jong

Een goed recept om koekjes te maken die hun vorm behouden!

Ingrediënten
Voor ongeveer 30 koekjes:
•	 200 gram ongezouten 
•	 roomboter
•	 150 gram witte 	basterdsuiker
•	 50 gram vanillesuiker
•	 1 ei
•	 400 gram bloem

Bereiding
Mix boter, basterdsuiker en vanillesuiker tot een romig mengsel. 
Voeg het ei toe en mix tot deze is opgenomen. 
Voeg als laatste de bloem toe en kneed het tot een stevig deeg.
Laat het deeg minimaal een uur rusten in de koelkast voor je verdergaat. 
�Haal het kort voor je het wilt uitrollen uit de koelkast zodat het beter te 
verwerken is. 
Rol het deeg uit op een bebloemd oppervlak tot 5 mm dikte. 
�Steek koekjes uit in figuren naar wens en leg ze op een met bakpapier 
beklede bakplaat.
�Bak de koekjes in 10-12 minuten op 180 graden (boven- en onderwarmte) 
of tot de randen van je koekjes goudbruin beginnen te kleuren. Laat ze even 
op de bakplaat afkoelen voordat je ze naar een rooster verplaatst.

Voor chocolade suikerkoekjes: Vervang 50 gram bloem door 50 gram 
cacaopoeder. Volg verder gewoon het recept, de cacaopoeder voeg je tegelijk 
toe met de bloem.

Bron: Het Laura’s Bakery Feestdagen Bakboek 2021

© Eigen foto.
De nieuwe koekstempels getest! 



 – PERSBERICHT –

Er staan 71 thuiskoks voor je klaar in gemeente Súdwest-Fryslân 
Meld je nu aan bij Stichting Thuisgekookt voor een gratis proefmaaltijd 
 
Zinderende zomerse avonden, terrasjesweer en waterpret: de zomer is in 
volle gang. Wist je dat de zomerperiode voor een groot aantal mensen juist 
geen fijne tijd is? Mensen voelen zich eenzamer omdat familie op vakantie 
is, de sociale clubactiviteiten stilstaan en het rustiger in de buurt is dan 
normaal. Een lekkere, verse maaltijd gekookt door een buurtgenoot kan in 
deze periode een uitkomst zijn. 

Daarom koppelt Stichting Thuisgekookt vrijwillige thuiskoks één op één aan 
buren voor wie koken moeilijk of onmogelijk is. Zo kunnen ook mensen op 
leeftijd of mensen met een fysieke of mentale beperking genieten van verse 
en gezonde maaltijden. Een vaste thuiskok brengt niet alleen de maaltijd, 
maar ook een stukje gezelligheid. Stichting Thuisgekookt zorgt er met deze 
sociale maaltijdservice voor dat buren met elkaar in contact komen en weer 
voor elkaar gaan zorgen, zodat ook mensen in een kwetsbare situatie weer 
volop in de maatschappij kunnen staan. 
 
Meer dan een maaltijd 
Zo kookt Tara wekelijks voor Meike, die door een auto-ongeluk niet-
aangeboren hersenletsel opliep. Vanwege een intensief revalidatietraject 
waar ze al haar energie voor nodig heeft, kan zij hulp bij de warme maaltijd 
goed gebruiken. ‘De maaltijden helpen mij ontzettend! Ik krijg op mijn smaak 
toegespitste maaltijden thuisgebracht, wat heel fijn is’. Voor Tara is een portie 
extra koken een kleine moeite: ‘Ik vind het gewoon superleuk om te koken en 
daarnaast vind ik het heel fijn om mijn steentje bij te kunnen dragen aan de 
maatschappij. Koken doe ik toch'. Voor Meike is het contact met de thuiskok 
heel waardevol: ‘Het is een hele leuke manier om meer sociaal contact te 
hebben. Als Tara de maaltijd komt brengen maken we gezellig een praatje.’

Vraag een gratis proefmaaltijd aan 
Benieuwd hoeveel thuiskoks er in jouw buurt klaarstaan? Ga naar de website 
van Stichting Thuisgekookt (thuisgekookt.nl) of bel naar 085-0608768. 
Onze matchmakers zoeken met zorg een geschikte thuiskok voor je uit bij wie 
je een gratis proefmaaltijd kunt proberen. 



We streven ernaar om een langdurige match 
te maken, die de zorg van het koken 1 à 2 
keer per week voor je uit handen neemt. Is de 
proefmaaltijd een succes? Dan spreek je daarna 
een vaste kostprijs af tussen de €3,- en €6,- 
en betaal je 10% commissie aan de stichting. 

Wil je wekelijks genieten van een verse maaltijd 
van jouw buurtgenoot? Meld je dan snel aan. 
 

Help mee
Wil jij juist wekelijks koken voor een buurtgenoot in een kwetsbare positie? 
In deze zomerperiode zijn veel thuiskoks op vakantie, dus jouw hulp is extra 
welkom. Meer informatie en aanmelden kan via de website. Wil jij op een andere 
manier een bijdrage leveren? Al vanaf een eenmalig bedrag van €5 kun jij iemand 
die dit hard nodig heeft voorzien van een lekkere warme maaltijd en een gezellig 
praatje met een buurtgenoot. Ga naar de website (thuisgekookt.nl/doneren). 



Bernehoekje
Troch Froukje Dijkstra





Duurzaamheid is het goed doorgeven aan de volgende generatie. Dit zit in het hart van ons familiebedrijf. 

Omdat elke generatie een mijlsteen voor de volgende wil leggen. Dit vraagt om langetermijnvisie. Voor 

ons is de relatie tussen leven en werken – ons bedrijf en de samenleving – zonneklaar. Werken is voor 

ons daarom ook synoniem aan meewerken aan een duurzame(re) wereld. Juist daarom produceren wij 

drukwerk CO2 neutraal!

“ Duurzaamheid  
zit in ons hart”
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