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redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as 
beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it 
fermannichfâldigjen hjirfan. 
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­­­­­Doarpsaginda Septimber

07 septimber	 20:00	� Easterein klear foar de takomst foar de jongerein?	
Bergsma

09 septimber	 15:00	 Bekerwedstriid SDS 1 - HJSC 1, De Skoalleseize
10 septimber	 11:00	 Slotpartij KF Easterein mei pizza, De Skoalleseize
13 septimber	 07:00-08:30 	 Griene kontener 

16 septimber	 16:00	� Easterein voor beginners – 
		  'Tour troch Easterein’	Bergsma
17 septimber	 13:30	 F1 kafé (GP Singapore), Sportkafé de Greidhoeke
		  Herfstmarkt, Sibada-State (Skrok 11)
20 septimber	 07:00-08:30 	 Grize kontener

24 septimber	 06:30	 F1 kafé (GP Japan), Sportkafé de Greidhoeke
	 16:00	 Blues Cruise Easteresnein met 'Marble Tones', Bergsma
27 septimber	 07:00-08:30 	 Griene kontener
		  Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante
30 septimber	 14:30	 SDS 1 - Waterpoortboys 1, De Skoalleseize
	 18:00	 CoVos DS 1 - VC Zwolle DS 4, Sporthal de Greidhoeke

Oktober
04 oktober	 07:00-08:30 	 Grize kontener
06|07|08 	 20:00	� Tryater foarstellings 'Ynblaze' yn gearwurking
oktober 		  mei Fanfare Wilhelmina, Bergsma
08 oktober	 15:30	 F1 kafé (GP Quatar), Sportkafé de Greidhoeke

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije.
Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl



Sa bysûnder!

It lêste healjier fan 2022 en 2023 wie foar my (ús) in ûnwisse perioade.
Mei it befolkingsûndersyk kaam oan it ljocht dat kanker my yn syn greep hie.

Bestrieling waard ynset. Lykwols, spitigernôch, joech dit gjin genêzing.

Uteinlik moast der in yngripende operaasje plakfine.
In grut wûnder! De operaasje is slagge.

Hoewol’t ik noch net “de âlde” bin, giet it stadichoan better.

Wat ha jimme om ús tocht!
Kaarten en nochris kaarten, blommen en attinsjes, it wie geweldich!

Tige, tige tank hjirfoar!

Wêr’t in lyts doarp, grut yn wêze kin.

Tjerkje Kooistra-de Vries en Han Kooistra

	Waar vind je een AED in Easterein? 
•	� Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar 
•	� Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur,  

permanent beschikbaar 
•	� Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar 
•	 Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar 
•	� Huisartsenpraktijk Hoepman, Van Eijsingaleane 10, plek binnen,  

beschikbaar tijdens openingsuren 
•	 �De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren 
•	� Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren 
•	� Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren
•	 Fam. Postma, Skrok 11



Easterein voor beginners

Speciaal voor nieuwe inwoners, maar ook voor andere belangstellenden, 
is er weer een ‘tour troch Easterein’. Een leuke wandeling vol weetjes over 

Easterein. Maak zo kennis met elkaar en het dorp.

Zaterdag 16 september, 
14.00 uur verzamelen bij Café Bergsma. Daar is ook het eindpunt. 

Opgeven bij Bauke de Boer, 
06-29892380 of bauke1960@hotmail.com

Kollekte Nationale MS Fonds

Yn 'e wike fan 26 juny o/m 1 july is der yn Easterein kollekteare foar it 
Nationale MS Fonds. Dat hat it moaie bedrach fan € 508,30 opbrocht. 

Fia de QR code binne sa’n 20 donaasjes dien. Allinne ha wy dêr gjin sicht 
op hoefolle dat west is. It is in geweldige opbringst. 

Tige tank oan alle stipers en kollektanten.

Anneke Elgersma

Oppasse?

Hoi, ik bin Marrit van der Weij en ik bin 12 jier. 
Ik fyn it leuk om op lytse bern te passen. Dêrom bin ik 

op syk nei in oppasadres (of meardere). 

By wa soe ik sa no en dan ris oppasse meie?

Groetjes Marrit, 06 8326 8817



Tuin- en parkmachines

Verhuur

Service & Onderhoud

SIBADAWEI 24
8734 HE EASTEREIN

 0515-332125
WWW.BOSMECH.NL

WESTEREIN 9
8571 GB HARICH

 0514-602922
WWW.BOSMECH.NL

  SPECIALIST OP HET  
GEBIED VAN TUIN- 
EN PARKMACHINES

 
Onze ervaren medewerkers adviseren u 
graag over de machines die het beste  
passen bij uw specifieke situatie.  
Dat kunnen nieuwe producten zijn, maar  
we bieden ook tweedehands machines aan.

BOSSHOP
LANDBOUW
TUIN & PARK
INDUSTRIE
WWW.BOSMECH.NLmechanisatie

ONZE 
MERKEN:



Puur genieten
Troch Helga Develing

Tijdens een rondje wandelen word ik verrast door 
twee enorme insecten-hotels. Wat een mooi initiatief. 
En heel belangrijk voor de biodiversiteit. Een paar 
dagen later doe ik nog een ontdekking: een nieuwe 
picknickbank langs het Pôlerondje. Wie zit er achter 
deze nieuwe aanwinsten?

Insectenhotel
Insectenhotels trekken insecten aan die het zonder hulp best moeilijk hebben. 
De insectenhotels zorgen voor een plek waar ze kunnen broeden en zo help je 
de insectenpopulatie te groeien.  Rond Easterein staan er sinds kort twee grote 
exemplaren, zodat ook hier in het dorp meer insecten kunnen overleven. Deze 
hotels hebben verschillende soorten kamers en zijn daardoor aantrekkelijk voor 
verschillende soorten insecten. Ze zien er ook nog eens mooi uit en zijn dus een 
dubbele aanwinst voor het dorp. En genieten voor de insecten. 

Picknickbank
Naast de insectenhotels staat er nu ook een prachtige, robuuste picknickbank 
bij de bocht in de Hidaardervaart, tussen de Sjaardaleane en Meilahuzen. 
Er stond al wel een bankje, maar dat is nu 
vervangen door een tafel met twee banken. 
Genieten voor de mensen dus. Als ik de bank 
voor het eerst zie, wordt er al gebruik van 
gemaakt. Een familie uit Itens, Pake, Beppe 
en twee pakesizzers, zitten even bij te komen 
van het fietsen. “Ik zag het bankje gisteren en 
dacht: daar ga ik eens zitten,” vertelt de pake. 

Puur de Greidhoeke
Initiatiefnemer blijkt ‘Puur de Greidhoeke’ te zijn, een organisatie opgericht 
door boeren en inwoners uit de Greidhoeke. Zij heeft als doel de biodiversiteit 
in en van de Greidhoeke te verbeteren. Samen met andere organisaties 
organiseren zij verscheidene acties, zoals bermen inzaaien en stekjes en 
bomen planten. Dankzij deze organisatie kunnen insecten en mensen nu volop 
genieten van de omgeving van Easterein. 



25 jier 'Deun by'
Troch Bauke de Boer en Klaas de Jager

In het Eastereiner Doarpsargyf staat dat het idee om in Easterein een 
jeu de Boules vereniging op te richten is ontstaan op 26 februari 1998. 
Door sponsoring van vele instanties en bedrijven konden de 53 leden de 
banen op 15 september 1998 in gebruik nemen. Ook in het argief is te lezen 
hoe het met de vereniging tot 2015 ging. 
Wij waren wel benieuwd hoe het nu met vereniging gaat en dus gingen 
Bauke en Klaas op bezoek bij het bestuur.



Ze vertelden ons dat de vereniging momenteel 40 leden heeft waarvan er 8 al 
vanaf de oprichting lid zijn, maar ze zijn niet allemaal meer actief op de baan.
Het oudste lid is mevr. Okkema-Zijlstra die op een leeftijd van 97 jaar geen 
wedstrijd mist, bij mooi weer komt ze met haar scootmobiel van Wommels 
naar Easterein en anders wordt ze door dochter Baukje opgehaald.

De leden van deze actieve vereniging zijn van april tot oktober elke dinsdag-
middag actief bezig op de jeu de Boules banen. Het is natuurlijk ook mooi om 
eens tegen andere spelers in het strijdperk te staan en daarom organiseren 
ze 1 keer per jaar een dorpentoernooi. Spelers uit Witmarsum, Mantgum, 
Bozum en omgeving komen graag naar Easterein.

Voor deze wedstrijd vraagt het bestuur de voetbalvereniging of ze ook een 
stukje voetbalveld mogen gebruiken omdat er niet genoeg banen liggen.
Het gras wordt dan nog even keurig door Andries of Oetze gemaaid. Niet 
iedereen is blij om op het gras te spelen, maar om de wedstrijd eerlijk te 
laten verlopen moet iedereen 1 keer op gras spelen. Verder is er in Mantgum 
elk jaar het Littenseradieltoernooi waar men zich per 2 tal moet opgeven.





De voorzitter vertelde wanneer er mensen zijn die twijfels hebben of jeu de 
Boules wel iets voor hen is, er op donderavond de mogelijkheid bestaat om te 
oefenen, we hebben genoeg ballen in de kast liggen.

"Op 12 september vieren we met leden en oud leden ons 25 jarig jubileum, 
we gaan er een gezellige middag van maken", werd ons verteld. Op deze dag 
zal iedereen weer voorzien worden van hapjes en drankjes, geserveerd door 
de vrijwilligers die er elke dinsdagmiddag zijn. Ook hier zijn er twee dames, 
Hiekje Meijer en Janke Twijnstra, al 25 jaar van de partij.

Tot slot nog even de 
samenstelling van het bestuur:

Ultsje Bouma, voorzitter
Lolke Bouma, secretaris
Oeds Delfsma, penningmeester
Geert Dijkstra, baancommissaris

De winnaars van het dorpentoernooi.



 
Beste bewoners van Easterein,

Houd het Doarpskrantsje van de 
volgende maand in de gaten...

 
... Banketbakkerij Salverda heeft 

dan bijzonder leuk nieuws 
voor ons dorp!



'De Pinne'

Hoi Eastereiners, 

Wij zijn Sander Terpstra (29) en Picabo Tienstra (24). Sander komt van 
oorsprong uit Heeg en Picabo uit Bolsward. Sinds september 2022 hebben 
wij een relatie, waarna Picabo in maart officieel naar de Wynserdyk 43 is 
verhuisd. Eind mei kwam hier nog een extra bewoner bij, namelijk onze kat 
Dobby. Samen genieten we erg van de rust en omgeving van Easterein.

Sander werkt als IT Security Officer bij Accell IT te Heerenveen. Hier zorgt hij 
samen met zijn collega's dat de medewerkers en de digitale infrastructuur van 
Accell Group (beter bekend van de fietsmerken Batavus, Sparta, Koga, etc.) 
beveiligd zijn tegen hackers.

Picabo werkt sinds oktober 2022 als Continuous Improvement Specialist 
bij FrieslandCampina Workum Cheese. Hier houdt ze zich bezig met het 
optimaliseren van bedrijfsprocessen. Op vrijdags gaat zij naar de NHL-Stenden 
om haar studie Technische Bedrijfskunde af te ronden.

In onze vrije tijd vinden we het ontzettend leuk om samen te bakken en 
te koken. We zijn nu druk bezig met het uitbreiden van onze collectie 
keukenmachines om lekkere recepten mee te kunnen maken. Tevens gaan we 
regelmatig zwemmen in Witmarsum bij Mounewetter, maar wisselen dit ook 
vaak af met fietsen, hardlopen en fitnessen.

Wij zijn erg 
tevreden met ons 
mooie plekje en 
hopen hier nog 
lang en met veel 
plezier te wonen. 

Oant sjen!

Sander & Picabo



Wat doen de jongvolwassenen (20 t/m 40 jaar) in ons dorp voor werk?
Troch Jet Postma

1. Bij wie ben ik op bezoek?
Ik ben Julia Dijkstra-Sas en woon op 
It Risplân 6. In 2021 ben ik getrouwd 
met Jan-Joost Dijkstra en in 2022 
hebben wij een zoon gekregen; 
Wout. Ik ben geboren en getogen 
in Nijmegen maar via mijn pake en 
beppe kwam ik als kind altijd al in 
Easterein. Mijn pake kwam hier van 
de bedderie van Bergstra en mijn 
beppe van de groenteboer Baukema 
uit Wommels. Ze zijn op een gegeven 
moment voor het werk van pake 
verhuisd naar Nijmegen. Echter 
hadden ze hier in Easterein nog altijd 
wel een vakantiehuisje, zodoende 
heb ik Easterein al op jonge leeftijd 
leren kennen.

2. Wat is je beroep?                                                                            
Ik ben diëtist bij Diëtistenpraktijk De Friese Meren. Deze praktijk heeft 
meerdere locaties. Op dit ogenblik zit ik op vijf locaties, maar dat is te 
veel. Gelukkig is de mogelijkheid er nu om dit te veranderen en zit ik vanaf 
september op de locaties Witmarsum, Bolsward en Sneek. In mijn vak 
heb je meerdere specialisaties, naast de “basis” ben ik gespecialiseerd in 
het begeleiden van kinderen met voedingsproblemen en begeleiding bij 
eetstoornissen.

3. Wat voor soort taken voer je in dit werk uit?                   
Even nadenken hoe ik dat zal uitleggen. Over het algemeen help ik mensen om 
een nieuwe leefstijl in hun leven toe te passen. Veel van mijn cliënten hebben 
een doorverwijzing van hun huisarts of een praktijkondersteuner gekregen. 
Bijvoorbeeld omdat iemand te hoge bloedsuikers, hoge bloeddruk of een te 
hoog cholesterol heeft, vaak komt overgewicht daar ook bij kijken, maar ook 
niet altijd, overgewicht is dus niet de hoofdmoot. Over het algemeen kijk 



ik vaak naar de bloedwaarden en medicatie die mijn cliënten hebben. Dan 
probeer ik te kijken wat ik dan kan adviseren om dat te kunnen verbeteren en 
gaat het eventuele gewicht uiteindelijk vanzelf wel mee. Het gaat er uiteindelijk 
om dat je gezond bent van “binnen”. En daar proberen wij bij te helpen, maar 
uiteindelijk moet de cliënt het zelf doen. Kinderen komen in alle leeftijden bij 
ons. Je kunt dan denken aan baby’s van 10 maanden die bepaalde tekorten 
hebben, peuters die kritisch eetgedrag vertonen of ontwikkeld hebben tijdens 
de eerste levensfase (daarbij geef ik de ouders veel advies), tot aan pubers met 
overgewicht, ondergewicht of met een eetstoornis.

4. Welk opleiding/opleidingen heb je hiervoor moeten doen?                                                                                     
Ik heb mijn opleiding in Nijmegen gedaan. HBO Voeding en Diëtetiek. Ik 
wilde deze opleiding doen omdat, toen ik een jaar of 13 was, voeding steeds 
interessanter vond worden, ik ging zelf koken en uitzoeken wat een lichaam 
nou nodig heeft en kijken wat gezonde voeding dan voor voordelen had en 
met me deed. En dat vond ik erg boeiend en leuk en zodoende ben ik naar de 
open dag gegaan van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ben via een 
selectieprocedure uitgekozen voor de opleiding. Deze heb ik na 4 jaar afgerond. 
Daarna heb ik nog een paar post-HBO’s gedaan om mijn portfolio uit te breiden 
zoals met kinderdiëtetiek en eetstoornissen.

5. Wat zijn de belangrijkste persoonlijke eigenschappen die je voor je werk 
nodig hebt?                                
Sociaal, geduldig, empathisch. Punctueel is ook wel een vereiste. Je bent 
natuurlijk wel altijd met dossiers van cliënten bezig die wel goed bijgehouden 
moeten worden.  
                                        
6. Want vind je de leukste taken van je werk?                
Ik weet niet zo goed of je wel van taken kunt spreken. Ik haal veel voldoening 
uit mijn werk als ik merk dat mijn cliënten heel erg blij zijn als het goed gaat. 
En mij heel dankbaar zijn voor de adviezen die ik ze geef en die ze kunnen 
opvolgen, dus wat echt haalbaar is voor hun. Zodra ze mij zeggen dat het steeds 
meer hun basis/leefstijl wordt en dat ze niet continue met voeding meer bezig 
zijn zoals aan het begin van hun traject, dan word ik dáár heel blij van.

7. Zijn er ook minder leuke taken aan je werk?    
Goh ja, hoe zal ik dat zeggen zonder dat je denkt dat ik een zeur ben. In mijn 
werk krijg je weleens wat te weinig tijd voor de cliënten. Dit ligt puur aan de 



SUCCESSVOL AFVALLEN

DAT IS ONZE ZAAK

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PowerSlim; het programma dat verse

groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én

eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren. 

Dé manier waarop het wel lukt.

Begeleiding Gedragsverandering

Gewichtsbehoud

Professionele en

ervaringsdeskundige

coaches in Wommels &

Leeuwarden

Wij leren je hoe je anders

kunt denken, waardoor je

anders kunt doen, betere

keuzes kunt maken.

Wensgewicht behaald?

Wij bieden je minimaal

één jaar gratis

nabegeleiding!

Daarom ga je naar Balansie!

Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten? 

Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en wij informeren je graag 

naar de mogelijkheden van onze begeleiding.

www.balansie.nl | 06 - 15 90 61 19



verzekering (dat bedoel ik dus met zeuren). Onze cliënten zijn gelukkig niet 
allemaal hetzelfde, maar degene die iets minder motivatie hebben daar moeten 
we juist wat meer tijd in kunnen steken en dat lukt nu altijd niet. Er zijn ook wel 
mensen die bij ons komen “omdat ze moeten van de verwijzer”, maar het zelf 
niet noodzakelijk vinden, dat is niet altijd even leuk.

8. Stel dat ik een dagje met je mee zou lopen, wat zouden we dan absoluut 
niet mogen missen?                  
Zo dat is ook weer een vraag waar ik niet zo gemakkelijk op kan antwoorden. 
Ik doe mijn werk met alle liefde en passie maar ik kan niet zoiets zeggen van: 
ja dat moet je meemaken. Zoals we net al tegen elkaar zeiden, je bent de hele 
dag met cliënten bezig en dat wanneer je ze op de goede weg hebt geholpen 
dan ben ik als persoon heel blij. Juist de blije dingen zou ik je mee willen laten 
meemaken.
                                                                                                                                      
9. Bij wie zou ik de volgende keer langs moeten gaan voor dit interview?
Julia heeft mij een naam doorgegeven, maar ik ga nu nog niet vertellen wie dat 
is, dat is nog een verrassing voor jullie.

Julia heel erg bedankt voor je tijd en verhaal. Je hebt een zeer interessant 
beroep waar soms veel te gemakkelijk over gedacht wordt. "Genieten van het 
leven en alles draait om balans". Dat vond ik een mooie afsluiter van je.



Hoe is it no mei... Sjirk en Matty Joustra-Veenstra

Bêste minsken, en dan krije we in mail fan Bauke de Boer, as we in stikje 
skriuwe wolle as âld Eastereiners. No ja dan moat je earst al efkes tinke, 
we binne al sa lang út Easterein wei. We sille ús earst ris foarstelle...

Sjirk Joustra is berne yn Rotterdam 20 mei 1949 en mei 17 jier yn Easterein 
kommen te wenjen oan Vrijburg 4, wat letter 12 wurden is. Syn âlders kamen 
ek fan Easterein en gongen nei de oarloch nei Rotterdam te wenjen. Yn de 
fakânsjes wie Sjirk in protte yn Easterein útfanhûs. Hy hat noch 2 susters en 
in broer, Harrie dy't spitigernôch yn 1992 al stoarn is en ek altyd yn Easterein 
wenne hat.

Ik bin Matty Joustra-Veenstra, berne 21 maaie 1951 oan de fan Eijsingaleane 
7 (Timmerbedriuw Veenstra). Ik ha ek 2 susters en in broer. Botty Tacoma 
wennet noch altyd yn Easterein. Sjirk en ik ha elkoar kinnen leard yn 1971 en 
binne troud yn 1974.



We binne al lang út Easterein wei, mar ha noch wol altyd in Eastereiner gefoel. 
Ik leau dat dat nea oer giet. Ast de toer mar sjochst dan docht dat al wat mei je. 
Troch famylje en freonen bliuwe we dan ek wol wat op de hichte.

Wy ha 3 dochters krigen, 2 skoansoanen en 5 pake- en beppesizzers.
Toen Sjirk út Rotterdam kaam krige hy al gau kunde oan Halbe Overal en 
Jelle Brouwer kaam der letter ek by. Ik wie freondinne mei Hanneke Nauta 
en sa mei harren oare heltes binne we no al mear as 50 jier freonen. 
Elk jier geane we in wykein meielkoar fuort. It is al yn ús ferkeringingstiid 
begongen. Dan waard der in buske hierd en gongen we in dei fuort en letter de 
bern ek mei.

Ik ha in moaie jeugd hân, we hiene in saak oan hûs dus der wie altyd wol 
drokte. De Kleuterskoalle en dan de legere skoalle bin ik aardich troch kommen. 
We boarten in soad bûten.
Dan nei Boalsert op de fyts nei de hûshâldskoalle 3 jier. Doe nei Snits, de 
Inas oplieding. En dan nei Bloemkamp yn Boalsert wêr't ik 6 jier yn de keuken 
wurke ha. Doe't we trouden moast ik der wei, dat wie doe sa, dat is no net 
mear te begripen.

Sjirk hat, doe't der yn Easterein kaam te wenjen earst noch yn in garaazje as 
monteur wurke yn Ljouwert. Doe't er it riidbewiis fan de frachtauto hie is er 
by combinatie Wommels kommen, en ja doe moast er yn tsjinst. Wêr't er ek in 
moaie tiid hân hat. Halbe wie der ek en nei de ferhalen is it der wol útnaait.

Doe is er by de Fram kommen, earst as sjauffeur en troch altyd troch te learen 
is hy faak feroare fan wurk binnen it busferfier. Dat hâlde wol yn dat we faak 
ferhúzje moasten want it wie doe sa, je mochten mar 10 km fan it wurk ôf 
wenje. Lokkich waard dat letter oars. 

We ha dan ek yn Bolsward, Drachten en Snits wenne en wenje no mei in soad 
nocht al wer 34 jier yn Drylts. We hoege no net meer foar de kost te wurkjen. 
Sjirk riidt dan sa no en dan ris foar in bedriuw yn Drylts en ik bin frijwilliger by 
de Tsjerke.

We winskje elk in moaie en sûne tiid ta yn it moaie Easterein.

Groetnis fan Sjirk en Matty Joustra-Veenstra





Wilhelmina Nijs
Troch Tineke Meijer

Tryater foarstellings yn Bergsma
Yn oktober wurkje wy mei oan de foarstelling Ynblaze fan Tryater. Ynblaze is in 
yntime, muzikale foarstelling mei ien aktrise en in fanfare. Troch de eagen fan 
saksofoniste Carmen, spile troch Brecht Wassenaar, belibbest in bysûndere 
repetysjejûn fan in deagewoane fanfare. Troch treastrike koralen, bombastyske 
konkoersstikken en poëtyske bespegelingen komst yn de kunde mei de 
kleurrike leden fan in muzykferiening: fan de bleue hoarniste oant de drokke 
slachwurker.  

Der binne trije foarstellings yn Kafé Bergsma op 6, 7 en 8 oktober. Mear 
ynformaasje oer tiden en it bestellen fan kaarten is te finen op de webside fan 
Tryater (www.tryater.frl) of op de flyer dy ‘t jo yn de brievebus krigen ha.

Ald izer ynsammelje
Ek dit jier helje wy wer âld izer op. Wat mei wol én net ynlevere wurde by it 
âld izer? Skroat, stiel, izer, aluminium, brûns, koper, messing, RVS, lead en sink 
binne allegearre wolkom. Ek leadakku’s, kabels en elektroanyske apparatuur is 
wolkom. It ienichste wat der net by mei binne droegers, waskmasines ensa. 

We wolle jo freegje om it âld izer op 28 oktober de moarns om 9 oere sels 
by de dyk te setten fanwege rôf. Slagget dat net of wolle jo it earder kwyt? 
Skilje efkes mei Tineke Meijer op 06-4240 9757. Dan komme we by jo thús 
mei in pear spierballen.

Kontener stiet op 28 oktober op de Fabrykswei
Jo kin der ek skroat en oar âld izer nei ta bringen. Alfêst bedankt en oant dan! 
Natuerlik litte we ek oan jimme witte wat it opbrocht hat.





Covos - seizoen 2023-2024
Troch Anke Marije Pompstra

De teams ha ûndertusken de earste trainingen der 
wer op sitten en wat ha we mei syn allen wer in 
protte nocht yn it nije seizoen!

It bestjoer (no besteande út Anke Marije, Maaike, Michel en Rikst) hat 
tegearre mei de TC's en oare kommisjes net stilsitten fan't simmer en der 
binne in protte feroarings. Nije trainers, in nije webside mei in webside 
kommisje, nije shirts foar in oantal teams en in ferskaat oan nij materiaal. 
Dat we binne der wer klear foar!

We dogge it as feriening kwa ledenoantal goed. Foar it kommende seizoen ha 
we mar leafst 10 froulju teams, 3 heren teams, 6 jeugd teams, CMV teams en 2 
rekreanten teams op de list stean. Der wurdt spile op alle nivo's en dat fine we as 
feriening ek hiel belangryk. Follybal is foar eltsenien en foar elts in passend nivo. 

Wêr't we as feriening ek tige wiis mei binne is de stap dy't it earste en twadde 
damesteam makke ha. Beide in nivo heger en dat betsjut foar dames 1 
spannende wedstriden yn de tredde divyzsje en dames 2 sil útkomme yn de 
promoasjeklasse.

It earste folslein thúsprogramma wurdt yn Sporthal de Greidhoeke spile op 
freed 29 en sneon 30 septimber. Graach oant sjen!



Fan de Foareker
Troch Lineke Bakker

De lêste skoalwiken fan it skoaljier 2022-2023
Juf Wilma en juf Riny ha tegearre harren jierdei fierd yn de lêste skoalwiken. 
De bern mocht ferklaaid op skoalle komme en ha der in feestlike dei fan 
makke. Op dizze foto sjogge jimme de beukergroep:

F.l.n.r. foarste rige: Nika Haarsma, Jitze Gerrit Schilstra, Janne Talita Schilstra, 
Benthe Kamstra, Bauke Joustra, Joarryt IJnema. F.l.n.r. efterste rige: Robbyn Schram, 
Vera Krol, Elin Terpstra, Meike Faber, Lynn de Boer, Janne Hoekstra.

Briedmasine
Wy hiene de lêste wiken fan it skoaljier in briedmasine yn skoalle. Juf Wendy 
hie fan harren hinnen in stik of wat aaien meinommen. It wie tige spannend 
as en wannear de aaien útkomme soene. Else dei stiene de bern nijsgjirrich 
te sjen. Der binne 2 aaien útkommen. De twa lytse pykjes kamen yn de 
akwariumbak, ûnder in waarme lampe. Al gau hiene se de measte wille. 

Wat moai om 
sa de natuer 
yn skoalle te 
heljen en de 
bern der op 
dizze wize wat 
te learen.



Ofskie juf Riny 
We ha ôfskie nommen fan juf Riny van der Vliet. Juf Riny hat 4 jier yn de 
beukergroep wurke. Eltse moandei wie se der. Juf Wilma hie mei de bern in moai 
boek oer en foar juf Riny makke. Dat krige se, mei in tas fol kadootsje der by. 

We sille juf Riny misse, we hawwe har kennen leard as in leave juf foar de 
bern en in warbere en altyd belutsen kollega yn it team.

Ofskie groep 8
Elts jier nimme we ek ôfskie fan groep 8. Dit skoaljier geane der 13 bern fan 
de Foareker nei Snits om dêr fierder te learen. Mar foardat se de oerstap 
meitsje, nimme we ôfskie. 

De bern fan groep 8 woene graach yn skoalle sliepe. Dat ha se dien, mei 
master Harm en juf Hanneke as begelieders. Fan sliepen is net folle terjochte 
kaam, mar se ha in hiel gesellige jûn hân en in lekker ontbijt de oare dei.



Op de lêste woansdei fan it skoaljier ha de bern fan groep 8 op in kar mei 
trekker derfoar in toer troch Easterein makke. Eltsenien koe hearre dat it  
harren lêste skoalwike op de Foareker wie. 

De skoalferlitters 
fan dit jier binne:
Boppeoan: 
Femke Paauw en 
Tryntsje de Jong

Efterste rige: 
Pytrik IJnema, 
Marc Hoekstra, 
Jens Veenstra en 
Steffen Schram

Middelste rige: 
Jildau Jellema, 
Marrit van der Weij, 
Fenne Sijbesma, 
Antine Wup.

Foarste rige: 
Berber Sijbesma, 
Marijke Kolkman, 
Amarens Bouma



Nei de rit troch it doarp 
ha de bern oan it boatsje 
farren west. Joad en Astrid 
Schram hiene dit fantastysk 
organisearre mei help fan 
de oare âlders.

De lêste tongersdei fan it 
skoaljier wie de ôfskiedsjûn 
fan groep 8. De bern fan 
7/8 ha in prachtige musical 
opfierd. 

Dêrnei spruts master Harm de bern ien foar ien ta. De skoalferlitters krigen 
in boek ta oantinken oan de skoaltiid. Dûmny Nicolette wie ek oanwêzich út 
namme fan de tsjerke en bean de bern ek in moai boek oan. It wie in tige slagge 
en gesellige jûn.

Lêste skoaldei
Freed 21 july ha we mei 
alle bern fan skoalle it 
skoaljier musikaal ôfsluten 
mei in djembefoarstelling 
foar de âlders. 
Op 4 septimber begjint in 
nije skoaljier 2023-2024.





Zaterdag 23 september
Vanaf 15:00 uur
•	 Fietstocht door de omgeving met als eindpunt Middelzeedijk 3, Hartwerd.
	 Startpunten: ??
	 - Voor belangstellenden: bezoek aan “belevingspunt Bloemkamp”
Vanaf 17:00 uur
•	 Gezamenlijke barbecue bij familie Zijsling, Middelzeedijk 3, Hartwerd
	 - Zelf drinken meenemen, water is aanwezig.

Zondag 24 september
Om 10:00 uur (zelf stoel meenemen!)
•	 Gezamenlijke startviering buiten bij de CBS 'de Foareker' in Easterein
	 (Bij slecht weer zitten we binnen)
	 - Neem je smartphone mee!
	 - Er is koffie/thee/fris en iets lekkers. 

Natuurlijk ga ik mee! en geef mij op voor 17 september:

Contactpersoon Burgwerd, 
Hartwerd, Hichtum: 
Djurre Zijsling, 
Middelzeedijk 3, Hartwerd
0515-336155 of 06-40061400
d.zijsling@kpnplanet.nl
	

Contactpersoon Easterein: 
André Vink, 
de Singel 30A Easterein
0515-3333134 of 06-25497928
famvink@ziggo.nl



Sibada-State: voor jong en oud!
(Boerderij van Natuurmonumenten), Skrok 11 te Easterein

Heeft u zin om een praatje te maken of een spelletje te doen, zoals sjoelen 
en tafelkegelen? En dit alles onder het genot van een gratis kopje koffie 
of thee (voor de kinderen ranja)? Kom dan gezellig bij ons langs.

Ook verkopen we kringloopspullen. De opbrengst hiervan gebruiken we 
voor de vaste lasten en de koffie en thee.

Hebt u zin in een gebakje, koekje of bonbon bij de koffie of thee? 
Dat kan. Dit hebben we allemaal, maar dat is niet gratis.

Op zondag 17 september beginnen we met een Herfstmarkt.                              
Heeft u zelf iets te verkopen? 
Dan bieden wij u een kraam aan (gratis, een donatie is welkom). 
Neem hiervoor contact op met Trienke van Deursen, 
bel 06 39211533 of mail info@burotdb.nl

Verder zijn we na de Herfstmarkt elke 3e zondag van de maand 
en elke donderdag van 14.00 tot 16.30 uur geopend.

Tot dan! 
De helpers van Sibada-State



Muziek Raakt… 
In Hichtum m.m.v. Piter Wilkens

Op zondagmorgen 10 september is er een bijeenkomst met eigen invulling 
in de kerk van het pittoreske Hichtum. Dit samenzijn wordt verzorgd door 
gemeenteleden van Burgwerd/Hartwerd/Hichtum.

Het thema van deze morgen is: Muziek Raakt! 

 Wilkens komt een aantal liederen spelen en zingen die hierin een mooie aan-
vulling geven. Piter Wilkens is niet onbekend in de Fryske tsjerken. 
Hij heeft in meerdere kerken de liederen van zijn album Libbene Stiennen laten 
horen. Ook hier zullen een aantal daarvan gespeeld/gezongen worden.
Deze samenkomst begint om 11.00 uur. 

Inloop vanaf 10.30 uur om vooraf een 
praatje met elkaar te maken en te 
genieten van een bakje koffie/thee 
en wat lekkers. 

Iedereen is van harte welkom!



Achter de kerk
Troch Karin Everhardus

Of de naam nou slaat op schelpen, schillen of scholen die er ooit aan lagen, 
het is en blijft een feit dat er in vroegere tijden al een doodlopend straatje 
ten oosten van de dorpskerk lag.

In het verre verleden was er waarschijnlijk een aftakking van de Oosterender-
vaart die naar het huidige Skilplein stroomde, waar een kleine binnenhaven zou 
zijn geweest. De naam zou hier op teruggrijpen, ‘skil’ is het Friese woord voor 
‘schelpen’ waarvan vele aangespoeld zullen zijn.

Kaatsen
Het straatje werd eeuwen geleden de ‘Achterburen’ of ‘Efterbuorren’ 
genoemd. Achter, omdat het achter de dorpskerk lag, in tegenstelling tot de 
Foarbuorren die vóór het kerkgebouw gelegen was en is. 
In de 17e eeuw - bleek uit oude stukken - was er een huis aan het plein dat 
recht had op “gastenije & tapperije”. Volgens de beschrijving lag de kerk 
ten westen van de herberg, de ‘achterbuijren’ aan de oostkant ervan en 
de “costerije huijsinge” aan de zuidzijde. Hieruit blijkt dat dit huis op de 
westhoek van het plein moet hebben gelegen. Zeer strategisch, tussen kerk 
en haven (de Skippersbuorren) in!

Easterein rond 1750, 
gebaseerd op een kaart 
uit 1718 (Schotanus) en de 
‘Kadastrale atlas fan Frys-
lân’ uit 1832, aangepast 
door J. Miedema a.d.h.v. 
gegevens uit oude aktes.



In dezelfde tijd bevond zich op de Efterbuorren een ‘kaetsebaan’. Het was 
niet zo vreemd, dat de herberg ernaast lag. Van oudsher was het namelijk de 
kastelein die het prijskaatsen organiseerde.

Vanaf begin 19e eeuw stond de Efterbuorren bekend onder een andere 
naam: Schilpad. Schil, een woord dat ook ‘schelpen’ kan betekenen. Rond 
1832 waren er een aantal (huur)huisjes en er was de werkplaats van een 
wagenmaker. Op de plek van huisnr. 11 lagen destijds twee woninkjes, ten 
westen ervan lag een boomgaard.

School
In de loop van de 19e en de eerste helft van de vorige eeuw, hadden de 
huizen aan het plein diverse bestemmingen.
De christelijke lagere school, deze begon in een speciaal daarvoor gebouwd 
pand dat later wagenhuis werd en nu woning (nr. 25) is. Vanwege de 
toestroom aan leerlingen werd er al snel een tussenschot geplaatst, zodat er 
twee lokalen waren. Maar na twaalf jaar ging het echt niet meer en kreeg de 
school onderdak in een markant gebouw aan de zuidzijde van het plein, in de 
voormalige ‘Bewaar-, naai- en breidschool’ (nr.s 33 en 35).
In 1892 verkasten de kinderen en meesters wegens ruimtegebrek naar een 
nieuw (het tweede) christelijk schoolgebouw. Ook deze lag aan het plein, 
naast het voormalig eerste schoolverblijf.

Langs de 2e 
christelijke 
school liep een 
steegje naar 
‘t Heechhiem, 
deze is er nog 
steeds (tussen 
nr. 25 en nr. 27).



De volgende bestemming van het tweede schoolgebouw was die van pakhuis. 
Na de afbraak in 1983 kwamen hier twee woningen onder één kap (nr. 27 en 
29) te liggen. Het plein werd in de tijd dat de school eraan grensde, ook wel 
Skoalplein genoemd. 

Bedrijvigheid 
Een printerij - die uitgroeide tot een moderne drukkerij - begon in het achter-
lokaal van het voormalige 1e christelijke schoolgebouw. Daarna verhuisde het 
bedrijf naar Skilplein nr. 1, gebouwd als huisvesting van de openbare school, 
later bood het onderdak aan o.a. de kleuters van het christelijk onderwijs. 
In 1978 vond de verhuizing van de drukkerij plaats naar de Sibadawei, waar 
deze nog steeds is.
De bakkerij op nr. 15, herkenbaar gebleven doordat de naam boven de 
voordeur vermeld staat. Meer dan honderd jaar bleef de bakkerszaak in handen 
van één familie, de Dantuma’s. In 1957 emigreerde de bakker met zijn gezin.
Het oudste huis aan het Skilplein  en daarmee één van de oudste van het 
tegenwoordige dorp (uit circa 1830) heeft 19 als huisnummer. Eerst kon men 
hier ‘winkelgoed’ kopen, eind negentiende eeuw kwam er een slagerij met 
woonhuis in. Er zat ook een veestalling bij, waarboven een woonkamer lag. 
Verder was er aan het plein - voor korte of lange tijd - onder meer  een 
schilderswerkplaats, de aula van de plaatselijke begrafenisvereniging en 
natuurlijk het schoolhuis, de woning van de meester. Deze lag aanvankelijk 
naast de ‘eerste’ op nr. 21 en na ingebruikname van het ‘tweede’ pand, 
op de hoek (nr. 31).
Bijna alle bedrijfjes die er waren, zijn nu verdwenen. Eén rest er nog, nl. de 
kapperszaak op nummer 1: ‘t Kniplokaeltsje.

Schelp
Tot de dertiger jaren van de vorige eeuw, woonde men op het Schilpad. 
Toen kwam de naam Schilplein in zwang en in 1954 volgde de officiële en 
huidige naam: Skilplein. 
De bestrating van het plein gebeurde pas midden vorige eeuw, daarvoor lagen 
er schelpen die ooit in opdracht van de kerk gelegd waren. Met de komst van 
de straatstenen verdwenen de schelpen, alhoewel de straatnaam er nog steeds 
naar verwijst!

Bron: De keatsebaen fan Easterein yn 1662 (II) / Miedema, Jelle. - uit: Klaaikluten 2009, 
nr. 3,  Easterein / Boer, M.L. de e.a.



Ut de âlde doaze...

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50  www.elephantoffroad.nl 
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Activiteiten van de bibliotheek

Uitfestival
De biebmeisjes staan op de Terp tijdens het Uitfestival. Je kunt lekker 
luisteren naar verhaaltjes met een noice-cancelling koptelefoon a la Silent 
Disco (voor peuters en kleuters). En we hebben een speurtocht rondom de 
Terp: Zoek het boek en spaar de letters. Haal je deelnameformulier bij een 
biebmeisje en doe mee. Bij slecht weer verhuizen we naar de bibliotheek. 
Zaterdag 9 september van 13.00 - 16.30 uur.

Jeugdactiviteit – Maak je eigen LED-wearable
Je kunt bij FryskLab bus een LED-wearable maken (draagbaar sieraad). 
Maak een ontwerp voor bijvoorbeeld een broche, vlinderdas, haarspeld, 
armband, ring, etc. In het ontwerp teken je een led-lampje. 
Vervolgens ga je dit ontwerp maken met de 3d-printer, lasersnijder of met 
textiel. Het led-lampje soldeer je zelf in elkaar en plaats je in het ontwerp. 

Op woensdag 27 september van 14.45-16.00 uur of van 16.15-17.30 uur. 
Aanmelden via de website bmf.op-shop.nl of in de bibliotheek. Vol = vol. 

Taalkuier 
Tijdens de Week van Lezen en Schrijven gaan we met z’n allen aan de wandel. 
Ga je mee? Op woensdagavond 13 september om 19.30 uur verzamelen bij 
de bibliotheek voor. Na de wandeling drinken we gezellig een kopje koffie/
thee met wat lekkers erbij. Voor mensen die de Nederlandse taal beter willen 
leren. En voor iedereen die daar aan mee wil werken door te luisteren en een 
gesprek te voeren onderweg. 

Openingstijden weer normaal
Vanaf 4 september is de bibliotheek ook weer op maandag open. 

 





De koksmûtse: Kwarkbol
Troch Annebeth de Jong

Ingrediënten:
•	 250 gr bloem
•	 250 gr volle Franse kwark
•	 175 gr Sultana rozijnen
•	 2 eieren 100 gram
•	 40 gr fijne kristalsuiker
•	 10 gr zonnebloemolie
•	 10 gr bakpoeder
•	 8 gr vanillesuiker
•	 5 gr zout

Verder nodig
•	 springvorm van 20 cm doorsnede
•	 een klontje gesmolten boter en wat kristalsuiker om te bestrooien

Bereidingswijze: 
Doe de rozijnen in een schaaltje en giet er gekookt water over tot ze onder staan. 
Laat de rozijnen een half uurtje wellen en laat ze goed uitlekken in een zeef.
Zeef de bloem met het bakpoeder en doe samen met de kristalsuiker, 
vanillesuiker, kwark, eieren, zonnebloemolie en het zout in de kom van de 
keukenmachine. Kneed door elkaar tot het goed gemengd is.
�Voeg de gewelde rozijnen toe en kneed nogmaals goed door, tot de rozijnen mooi 
door het deeg verdeeld zijn.
�Bekleed de springvorm met bakpapier en leg het deeg in. 
Dek de springvorm af met folie of een theedoek en laat het deeg 20 minuten 
rusten.
�Verwarm ondertussen de oven voor op 180 graden (boven- en onderwarmte).
�Zet de kwarkbol in de oven en bak in 40 minuten gaar en goudbruin.
�Haal de kwarkbol uit de oven, verwijder de springvorm en zet de kwarkbol op een 
rooster.
�Smelt de boter en bestrijk de kwarkbol met een dun laagje boter.
Strooi er wat kristalsuiker overheen.
�Eet de kwarkbol zo vers mogelijk en nog een beetje lauw, super lekker bij het 
ontbijt of een high tea.

Bron: https://marielleindekeuken.nl/2020/11/01/kwarkbol-zelf-bakken



Bernehoekje
Troch Froukje Dijkstra

Moppentrommel!





Duurzaamheid is het goed doorgeven aan de volgende generatie. Dit zit in het hart van ons familiebedrijf. 

Omdat elke generatie een mijlsteen voor de volgende wil leggen. Dit vraagt om langetermijnvisie. Voor 

ons is de relatie tussen leven en werken – ons bedrijf en de samenleving – zonneklaar. Werken is voor 

ons daarom ook synoniem aan meewerken aan een duurzame(re) wereld. Juist daarom produceren wij 

drukwerk CO2 neutraal!

“ Duurzaamheid  
zit in ons hart”
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