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De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net 
oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde 
stikken. De redaksje behâldt har it rjocht 
foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te  
redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as 
beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it 
fermannichfâldigjen hjirfan. 

Kopijdatum: 
Woansdei 25 oktober

HERFST...





Doarpsaginda Oktober

06|07|08 	 20:00	� Tryater foarstellings 'Ynblaze' yn gearwurking
oktober 		  mei Fanfare Wilhelmina, Bergsma
08 oktober	 10:00-11.00	 Tsjerketsjinst mei ds. N. Vlaming, Martinitsjerke
08 oktober	 15:30	 F1 kafé (GP Quatar), Sportkafé de Greidhoeke
11 oktober 	 07:00-08:30 	 Griene kontener
12 oktober	 10.00	 Martinikring "Wie is jouw held?", Martinitsjerke
		  14.00-16.30	 Praatje, spelletje, koffie, Sibadastate (Skrok 11)
		  19.30	 Filmavond, Populiereleane 9
14 oktober	 12.30	� Meiinoar op paad rûnom Dedgum, verzamelen aan  

de Stittenserleane
		  14:30	 SDS 1 - Balk 1, De Skoalleseize
		  20:00	 CoVos DS 1 - Zalsman Reflex DS 1, Sporthal de Greidhoeke
15 oktober	 09:30	� Frysktalige kantate ‘Ien minske makke it ferskil’  

troch it Kwartettekoar, Martinitsjerke
		  14.00-16.30	 Praatje, spelletje, koffie, Sibadastate (Skrok 11)
17 oktober	 07:00-08:30 	 Ald papier kontener
18 oktober	 07:00-08:30 	 Grize kontener
		  20:00	 Ledejiergearkomst | ynfojûn 'Fuort mar los', Bergsma
19 oktober	 14.00-16.30	 Praatje, spelletje, koffie, Sibadastate (Skrok 11) 
22 oktober	 20:30	 F1 kafé (GP Verenigde Staten), Sportkafé de Greidhoeke
25 oktober 	 07:00-08:30 	 Griene kontener
			   Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante
26 oktober	 14.00-16.30	 Praatje, spelletje, koffie, Sibadastate (Skrok 11) 
28 oktober	 09:00-13:00 	 Ald izer wurdt ophelle troch Wilhelmina
		  14:30	 SDS 1 - QVC 1, De Skoalleseize
29 oktober	 02:00	 Wintertiid giet yn
29 oktober	 20:30	 F1 kafé (GP Mexico), Sportkafé de Greidhoeke

Novimber
01 novimber	 07:00-08:30 	 Grize kontener
04 novimber	 18:00	 CoVos DS 1 - VC Sneek DS 4, Sporthal de Greidhoeke
		  18:30	 F1 kafé (GP Brazilië), Sportkafé de Greidhoeke
		  18.30-20.30 	 Lichtjesavond, Yn en rûnom de Martinitsjerke

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije.
Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl



Tuin- en parkmachines

Verhuur

Service & Onderhoud

SIBADAWEI 24
8734 HE EASTEREIN

 0515-332125
WWW.BOSMECH.NL

WESTEREIN 9
8571 GB HARICH

 0514-602922
WWW.BOSMECH.NL

  SPECIALIST OP HET  
GEBIED VAN TUIN- 
EN PARKMACHINES

 
Onze ervaren medewerkers adviseren u 
graag over de machines die het beste  
passen bij uw specifieke situatie.  
Dat kunnen nieuwe producten zijn, maar  
we bieden ook tweedehands machines aan.

BOSSHOP
LANDBOUW
TUIN & PARK
INDUSTRIE
WWW.BOSMECH.NLmechanisatie

ONZE 
MERKEN:



Te Koop

Allround ladder
Altrex 108214 24 treden

Hoogte: min. 3.69, max. 6.90 meter 
Prijs € 125,00

Mevr. Boersma
Wynserdyk 12, 0515-332 852

Ut de húshâlding fan... 

Wa binne dit?



Doarpsjûn mei de jongerein

Op 7 septimber ha wy mei de jongerein fan Easterein om 
tafel sitten oer de takomst fan Easterein. Deselde thema’s 
dy’t op de doarpsjûn yn maaie op de aginda stiene ha we 
bepraat. De bining mei it doarp is sterk; de jongeren ha 
it nei’t sin en wolle harren ynsette foar it meielkoar der 
foar soargje dat it hjir goed wenjen en libjen is. 

Dat wenjen is wol in probleem. Der komme temin huzen beskikber foar 
jongeren. Foar nijbou is op dit stuit gjin plak. En as der al in plan komt 
dan sil der ek op stjoerd wurde moatte dat der kavels foar starters bysitte. 
Derneist is de trochstreaming yn it doarp ek net grut fan minsken dy’t fan in 
goedkeapere wente nei in djoerder hûs geane. En sa “ferliest” Easterein in 
grut tal jongeren dy’t nei oare doarpen gean te wenjen. 

De sportfersjennings en oare aktiviteiten binne nei’t sin en goed berikber yn 
de omkriten. Doarpen moatte de gearwurking sykje, want meielkoar kinne we 
de fersjennings oerein hâlde, sa as in húsdokter en apoteek, it swimbad en 
alle oare ferieningen. Doarps- en plattelânskultuur hearre byelkoar.



De resultaten fan dizze jûn en dy fan maaie binne de boustiennen foar de 
doarpsfizy en de doarpsplannen, wêr’t we as bestjoer fierder mei gean.

Ledenwerving nije ynwenners 
Yn oktober/novimber geane we by de nije ynwenners fan Easterein lâns om 
te freegjen lid te wurden fan it doarpsbelang. It lidmaatskip fan Hâld Faasje is 
koppele oan it wenadres. Hast alle Eastereiners binne der lid fan, mar troch 
ferhúzjen en sa moatte we wol aktualisearje. De kontribúsje is 7 euro per jier.

Alde Dyk, nij rinpaad  
It rinpaadsje op de Alde Dyk wie slim fertutteaze, mar is no opknapt. Der 
wurdt in protte gebrûk fan makke. De gemeente siket noch ien (in boer) dy’t 
it gers meane en ôffiere wol. Slagget dat net dan wurdt de frucht mulcht. 
Eins past dat net sa goed bij in krûderike berm, mar SWF hie gjin jild foar dit 
behear.

Berend Santema, Henk Duimelaar, Sjoukje van der Eems, Catharina Veenstra, 
Simon van der Velde, Sjouke Strikwerda en Wouter Develing





 Onze bakkerij op het Skrok is klaar!

Binnenkort kunt u bij ons terecht op dinsdag, donderdag 
en zaterdag voor Brood en Banket.

In november gaan we los.

    Krystmerk

Kryst liket noch hiel fier fuort, dochs wolle wy jimme no al witte litte 
dat wy drok dwaande binne mei in krystmerk foar Easterein, 

op Skrok 11 (Sibadastate)

Set dêrom snein 17 desimber fêst in dyn aginda. 
Yn de folgjende edysje fan it doarpskrantsje 

mear nijs!!!



'De Pinne'

Goedendag, mijn naam is Samir en sinds enkele 
maanden woon ik in dit prachtige dorpje. Na 
bijna dertig jaar in de Randstad gewoond te 
hebben had ik opeens sterk het gevoel dat het 
tijd was voor meer rust en ruimte. In letterlijke 
en figuurlijke zin. En zo kwam ik in Easterein 
terecht. De eerste keer dat ik er was, en dat was 
ergens aan het eind van de afgelopen winter, 
oogde het dorp toen ook al mooi en vredig. Het 
was dan ook niet moeilijk om de keuze te maken. 

Ik werd hier gevraagd iets over mezelf te vertellen. Ik ben zesenvijftig en ben 
geboren in het voormalig Joegoslavië. Begin jaren negentig kwam ik naar 
Nederland. Van oorsprong ben ik Docent Voortgezet onderwijs maar dat heb 
ik maar vrij kort gedaan. Met de komst naar Nederland ging ik werken in de 
Zorg. Dat deed ik ruim twintig jaar waarvan de laatste elf als Sociotherapeut 
in een kliniek. Ik had geluk dat ik mijn werk vaak heb kunnen combineren met 
het reizen, vooral naar verre bestemmingen. Zo vaak dat ik op een gegeven 
moment reisleider was geworden. 

De laatste jaren voor Corona deed ik nog alleen reizen, praktisch fulltime. 
Dat betekende heel vaak weg van huis, soms wel acht, negen maanden per 
jaar. In die tijd was ik regelmatig in India, China, Rusland, Georgië, Armenië, 
Iran, Balkan landen etc. Mensen vragen mij dan ook vaak welk land mijn 
favoriet is. Daar is moeilijk antwoord op te geven maar ik noem altijd een 
land dat op mij misschien de meeste indruk maakt en dat is India. Een land 
van uiterste in elke zin van het woord. Arm en rijk tegelijk, een land van 
spiritualiteit en kleuren, overweldigende tempels, prachtige markten, en 
mooie mensen. En elke keer als ik er ben, realiseer ik mij hoe weinig ik weet 
over dit mysterieuze land. De reden om terug te gaan. Inmiddels al zeker 
twintig keer. En ik weet nog steeds zo weinig. 

Een baan als een reisleider klinkt misschien avontuurlijker dan het in 
werkelijkheid is. Een reisleider zorgt dat de reis goed verloopt, dat de route 
klopt en waakt een beetje over de groep, het programma en soms over de 
groepsprocessen. 

Iran Kashan



Een reisleider is in principe geen gids (misschien wel een beetje), het is juist 
zijn taak om lokale gidsen te vinden en met hen afspreken wat ze aan onze 
klanten gaan laten zien. En de meeste landen zijn echte pareltjes: rijk aan 
cultuur, prachtige landschappen, indrukwekkende tempels, kerken of markten, 
schitterende natuur en vriendelijke mensen. Dit soort dingen mogen delen met 
de nieuwsgierige reiziger en dat op een mooie, exotische plek, dan heb je het 
gevoel dat je de mooiste baan van de wereld hebt. 
 
Corona heeft veel in de wereld verandert, de reiswereld idem. Tegenwoordig 
reis ik veel minder, al ben ik net terug uit Japan. Nog steeds vol met indrukken 
van dit boeiende land worstel ik met een jetlag. Het feit dat het in Easterein een 
stuk makkelijker kan dan in Zuid Holland is een van de vele voordelen van dit 
mooie dorpje. 

Ik heb nog genoeg klusjes te doen in mijn woning en een (te) grote tuin 
vergt, voor mij, ongewoon veel, tijd en aandacht. Het is een vrij bijzondere 
gewaarwording  voor iemand die uit een flat met een balkon komt. Ik moest 
wennen aan het idee dat ik opeens een grasmaaier heb aangeschaft. 

En wanneer ik niet gras aan het maaien ben, ben ik met mijn hobby bezig - 
namelijk vintage horloges aan het repareren. Soms hele oude exemplaren die 
tientallen jaren stoffig in een la hebben gelegen. Geen dure of luxe dingen 
maar horloges met vooral symbolische waarde voor iemand. Een oud erfstuk 
of cadeau met emotionele waarde. Het geeft enorm veel voldoening wanneer 
het lukt om ze een nieuw leven in te blazen en ze beginnen te tikken. Daar 
waar ze misschien gestopt zijn…

Ik hoop natuurlijk 
in de toekomst 
een fijne maar 
ook rustige plek in 
Easterein te vinden. 
En misschien enkele 
van jullie lezers ooit 
te ontmoeten.   

Sint Petersburg





DE VRIJWILLIGER …

Wat zou Nederland zonder vrijwilligers zijn, wat zou 
Friesland zonder vrijwilligers zijn en wat zou De Skoalleseize zonder 
vrijwilligers zijn? Waarschijnlijk zouden we met elkaar enorm schrikken als 
er geen mensen meer zijn die vrijwilligerswerk doen… voor de gemeenschap, 
voor de zorg, voor je sportclub, voor de gezelligheid, tegen de eenzaamheid… 
Er zijn zoveel redenen om vrijwilligerswerk te doen, maar er zijn ook zoveel 
factoren die niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers.

Zo ook De Skoalleseize. 
De Skoalleseize staat, zo goed als, los van de gemeente Súdwest-Fryslân. 
Dat is vrij uniek, maar dat is mogelijk doordat vrijwel ALLE werkzaamheden 
door vrijwilligers uitgevoerd worden. Het besturen van de stichting, het 
onderhouden en schoonmaken van het terrein, het onderhouden en 
schoonmaken van de gebouwen en bardraaien tijdens activiteiten. Alle 
vrijwilligers zijn even belangrijk en onmisbaar in zijn of haar functie. 
Wij als stichtingbestuur zijn er trots op!

De laatste jaren is het aantal vrijwilligers voor De Skoalleseize helaas minder 
geworden. Hierdoor krijgen andere vrijwilligers het drukker of kunnen sommige 
werkzaamheden niet uitgevoerd worden.
De Skoalleseize is de thuisbasis voor vele clubs en verenigingen, ook voor 
omliggende dorpen. 1 keer per week of per maand of per jaar vrijwilligerswerk 
doen voor het bestaan van De Skoalleseize, daar zouden heel veel mensen, 
op vele manieren, toch gelukkiger van worden?

Word jij de nieuwe vrijwilliger voor het terrein, gebouw of bardienst?
Aanmelden kan via vrijwilligersskoalleseize@gmail.com of loop gewoon eens 
op zaterdag over het mooie complex en kom binnen in de gezellige kantine. 

Zien we jou binnenkort?!

Word jij 
onze nieuwe 
vrijwilliger?



Wat doen de jongvolwassenen (20 t/m 40 jaar) 
in ons dorp voor werk?
Troch Jet Postma

1. Bij wie ben ik op bezoek?
Mijn naam is Mirjam Hoekstra-Reitsma, ben inmiddels dertig jaar en woon op 
de Singel 8. Sinds vorig jaar ben ik getrouwd met Chris Hoekstra. En inmiddels 
zijn we alweer acht en een halve maand de trotse ouders van onze zoon 
Jesse. Ik ben geboren in Leeuwarden en opgegroeid in Franeker en sinds vijf 
jaar wonen Chris en ik in Easterein.

2. Wat is je beroep?
Ik ben dierenarts en werk bij Mobiele dierenartsenpraktijk De vrolijke 
viervoeter in Herbaijum. Ik ben in Bolsward begonnen als veearts, Allround 
dierenarts dus vee, paarden en kleine dieren. Hier ben ik weggaan omdat 
ik nogal gevoelig ben voor blauwe plekken en als ik met grotere dieren had 
gewerkt dan had ik daar altijd vrij snel last van. Op een gegeven moment 
belemmerde dat mij teveel in mijn werk. Ik kreeg toen uit Leeuwarden een 
aanbod om bijscholing voor kleine dieren te doen en dat heb ik gedaan. 
Na 2 jaar in Leeuwarden te hebben gewerkt ben ik nu alweer 2,5 jaar in 
Herbaijum aan het werk. Daar zie ik voornamelijk honden, katten, konijnen 
en af een toe een cavia voorbij komen.

3. Wat voor soort taken voer je in dit werk uit?
Ik draai iedere dag spreekuur. Meestal doe ik dat ‘s middags, dat kan zowel 
op de praktijk als bij de mensen thuis. Dit doen we in het algemeen in de 
gemeente de Waadhoeke. Dan moet je vooral denken aan de omgeving van 
Franeker, Harlingen, Tzummarum en Sexbierum.

Opereren doe ik over het algemeen in de ochtend. Dat varieert van het 
weghalen van vetbulten, steriliseren en ingewikkelder operaties zoals 
tumors verwijderen. Meestal ontdek je die door bloedonderzoeken, echo’s, 
röntgenfoto’s en het goed kijken naar de klachten. Het is vaak een puzzel 
maar als je die dan oplost geeft dat een enorme voldoening en zeker als je 
het beestje daarna ziet opknappen. 

Ik werk drie dagen per week en dat vind ik prima. Ik kan dan de andere dagen 
heerlijk genieten van onze Jesse.  



4. Welk opleiding/opleidingen heb je hiervoor moeten doen?                                                                                        
Ik heb eerst het VWO in Harlingen gedaan en na het behalen van mijn diploma 
ben ik ingeloot voor de studie diergeneeskunde in Utrecht. Drie jaar bachelor 
en daarna nog drie jaar master. Normaal heb je tussen de bachelor en de 
master een vrij lange wachttijd, maar doordat de studie vlot verliep kon ik gelijk 
na het behalen van de bachelor door met de master, ik ben dan ook op mijn 
24ste afgestudeerd.

5. Wat zijn de belangrijkste 
persoonlijke eigenschappen die 
je voor je werk nodig hebt?  
Het is heel belangrijk dat je goed 
kunt relativeren voor jezelf. 
Ons werk is niet altijd leuk. Je 
moet wel een beetje koppig 
zijn en een doorzetter om de 
mooie dingen te kunnen zien. 
In het begin van dit werk is dat 
weleens moeilijk om dat te 
kunnen, geen dag is hetzelfde. 
En juist die variatie is voor 
mij erg leuk, daar haal ik mijn 
energie uit. Nieuwsgierigheid 
is ook wel een belangrijke 
eigenschap in dit vak, je moet 
vaak puzzelen om te zien wat 
het beestje mankeert en hoe jij 
dat het beste kunt oplossen.                                       

6. Want vind je de leukste taken van je werk? 
Alles eigenlijk wel. De afwisseling. Je moet goed met dieren kunnen omgaan 
maar ook met mensen. Mensen die niet in de praktijk werken hebben vaak 
niet door hoeveel je eigenlijk met mensen en dieren werkt naast elkaar. 
We mogen pas met de dieren aan de slag gaan als de mensen 'ja' hebben 
gezegd. Je moet soms best wel je best doen om de mensen te overtuigen. 
En als je dan groen licht krijgt van ze… ja, dat voelt dan heel fijn, dan is het 
puzzelwerk om er achter te komen wat er het met het beestje is niet voor 
niets geweest. Dat geeft een heel fijn gevoel.





7. Zijn er ook minder leuke taken aan je werk?    
Jazeker die zijn er ook. Soms kunnen mensen niet goed voor hun dieren zorgen, 
en dat kan door allerlei oorzaken komen. Het komt ook weleens voor dat we 
een afstandsverklaring laten tekenen omdat de mensen niet meer voor hun 
dier(en) kunnen zorgen, dat valt altijd zwaar. En het laten inslapen van een 
dier is niet leuk. Soms als het afscheid goed is, denk aan dat het beestje al op 
leeftijd of te ziek is, en rustig verloopt bij de mensen dan geeft dat wel een 
tevreden gevoel, zo van… "ja, het is goed zo".

8. Stel dat ik een dagje met je mee zou lopen, wat zouden we dan absoluut 
niet mogen missen?    
Ik zou je graag mee willen nemen in een operatie ten minste  als je daar tegen kan. 
Het meenemen op spreekuur is misschien ook wel leuk maar het echt bezig zijn 
met het proberen beter te maken van het beestje dat is wel het leukst in mijn vak.                                                                                                                                       

9. Bij wie zou ik de volgende keer langs moeten gaan voor dit interview?
Mirjam heeft mij een naam doorgegeven, maar ik ga nu nog niet vertellen wie 
dat is, dat is nog een verrassing voor jullie.

Dank je wel voor je gastvrijheid Mirjam. Zo mooi om te horen hoe passievol je 
met de dieren omgaat en het streven om ze beter te maken. 



10 jier Doarpskrantsje: âld-redaksjeleden oan it wurd

Hallo doarpsgenoaten, der waard my frege om wat te skriuwen as âld-
redaksjelid fan it Doarpskrantsje. No, fansels wol ik dat wol, al ha ik net sa 
lang yn ‘e redaksje sitten…

Ein 2017 hawwe wy ‘it hûs fan Durkje van der Eems’ kocht. Wy kamen der al 
gau achter dat dat makliker wie om te sizzen as it adres op te jaan. As lêsten 
hawwe wy op it gemeentehûs west fan Littenseradiel om ús ynnskriuwe te 
litten yn ‘e gemeente. Beide kamen wy fan Súdwest-Fryslân, dat wy soene 
gau werom nei de betroude gemeente. Efkes yn Littenseradiel wenje soe 
wol bysûnder wêze. It kaam krekt wat oars, earst 4 jannewaris binne wy 
oergongen. Doe’t de earste doarpskrante yn de bus foel, stie dêr in oprop yn 
foar nije redaksjeleden, dat 6 jannewaris ha ik my oanmeld.

Dan is it dreech om te begjinnen – je kenne ommers net ien yn it doarp. Ik 
waard stjoerd, mar mei ek wol graach sels wat yn ‘e hân hawwe. Ofwachtje 
oant in oerlis en earst dan oan it wurk gean, dat duorret my te lang. Ik mei 
graach fourútwurkje – oars rinst achter!

In gesicht jaan oan de bedriuwen yn ús doarp, yn plak fan allinnich de 
ferhalen te hearen wat allegear al ferdwûn is, fûn ik wichtich. Ek folge in 
rubryk om ‘gewoan’ oan te skiljen by ien en te freegjen oft ik dy ynterviewe 
mei foar de doarpskrante. Op ien reaksje nei wie it altyd o sa posityf – in 
neiere kennismakking mei doarpsgenoaten, fan beide kanten.

Gemeente Súdwest-Fryslân stipet it Frysk o sa, dat dy bead in kursus Frysk 
skriuwen oan oan redaksjeleden. As import-Fries koe ik wol Frysk prate, mar 
it skriuwen gong my noch net geweldich ôf… Nei de earste kursus folge in 
twadde kursus en sa’n twa wike foardat alles tichtgong troch koroana bin ik 
slagge foar it A-diploma. Wat soe ik noch graach it B-diploma helje wolle, 
mar dat ûntbrekt my de tiid.

It earste jier yn ‘e doarpskrante wie der in foarsitter dy’t de gearkomsten 
strak begeliede. In oerlis hoegde nea langer te doarjen as in oere. Doe’t dat 
dêrnei oprûn nei twa oeren, sels twaënheal oere, en it net slagge om dat wer 
koart en funskjoneel te krijen – ik ha mear te dwaan as allinnich byprate – 
ha ik besluten om der mei te stoppen.



In jier letter kaam wat oars op myn paad en dêr sil elkenien my no wel fan 
kinne. Sûnt 2,5 jier bin ik de eigner fan Op ‘e Skille en doch ik einliks itselde as 
mei de doarpskrante, mar dan yn it grut. In ynterview moat om my ek altyd 
in kennismakking oer-en-wer yn him ha, mar fierder moat it kontakt wol wat 
koart en funskjoneel.

Troch it Doarpskrantsje ha ik minsken kennenleard yn Easterein en wolris 
dêrbûten, mar krige ik ek de kâns om it Frysk skriuwen te learen. Boppedat 
tink ik, al ha ik dat nea neifrege, dat myn skriuwsels yn it Doarpskrantsje ek 
meiholpen ha dat it my gund is om Op ‘e Skille oer te nimmen en fierder de 
takomst yn te helpen.

Oant sjen, 
Gerben



Fan de Foareker
Troch Lineke Bakker

De start fan it skoaljier 2023-2024
Groep 3 
In nij skoaljier, in oar klasselokaal en oare learkrêften. Soms is de oergong 
best grut. Benammen foar groep 3 begjint in hiel oare tiid. 
Hjir sitte se, by harren tafeltsje, klear om lêzen, skriuwe en rekkenjen. 
De earste wike koene de âlders ek efkes sjen yn de klasse. Fol grutskens 
lieten de bern harren nije plakje sjen.

Gelokkich is der ek tiid om te boartsjen yn groep 3. Yn de biblioteek har de 
bern in prachtich boartersplak, wêr ’t se sa no en dan noch efkes mei de Lego, 
Knex of blokken bouwe kinne.

Groep 1/2 
Yn de beukergroep wurdt faak boarte. “Boartsjen is learen”. Dat jildt benam-
men foar de beukers. En se genietsje der folop fan, binnen, mar ek bûten, yn 
dit prachtige neijierswaar. In pear moaie plaatsjes út de beukergroep:



Groep 7/8
Groep 7 en 8 hat nei it Drylts west om de earste stappen fan it fierljeppen 
te learen. In echte Fryske sport, wêr’t wy ús sportive bern graach wat fan 
meijaan wolle. Wa wit sit der noch in talint tusken!

Op dizze foto’s sjogge jimme f.l.n.r. Auke Andries Veenstra, Eelke Kolkman en Jorren Overwijk 
dy’t yn de peal klimmen en springe.



De Gouden Wiken
De earste wiken fan it skoaljier neame wy de Gouden Wiken. Dan stiet de 
groepsfoarming sintraal. Hoe meitsje we fan de bern yn ús klasse in groep dêr 
’t it fijn is om mei inoar te learen en te boartsjen.

Groep 7/8 folget in 
Responstraining. Der leare se 
hoe’t se stevich stean kinne, 
harren grinzen oanjaan, en 
ûntwike en ôfwarre as immen 
dochs je grins oergiet. 

Groep 5/6 hat mei master Colin, de stazjêre,  de 'marshmallow challenge' dien. 
Wa makket de heechste toer? Dat kin je berikke troch goed gear te wurkjen. 



Reedriden
Wylst it bûten noch prachtich waar wie, gongen de bern fan de groepen 5-8 nei 
de Alvestêdehal yn Ljouwert foar it reedriden. De bern leare yn dizze lessen de 
earste slagen op it iis. Se krije al gau de slach te pakken. Moai om sa dochs it 
reedriden te learen, ek al is der gjin natueriis.

Souder opromje
Yn de fakânsje is de souder fan skoalle opromme. Der kaam in grutte doaze mei 
bekers foar it ljocht, dy’t ea wûn binne troch bern mei sportwedstriden, sa as 
keatsen, fuotbalje ensfh. We wolle dizze bekers net langer bewarje op skoalle. 
Wa hat belang by in beker? Miskien ha  jimme dizze sels noch wolris wûn? 
Kom gerêst efkes binnen op skoalle en nim mei wat jimme graach ha wolle!



SUCCESSVOL AFVALLEN

DAT IS ONZE ZAAK

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PowerSlim; het programma dat verse

groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én

eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren. 

Dé manier waarop het wel lukt.

Begeleiding Gedragsverandering

Gewichtsbehoud

Professionele en

ervaringsdeskundige

coaches in Wommels &

Leeuwarden

Wij leren je hoe je anders

kunt denken, waardoor je

anders kunt doen, betere

keuzes kunt maken.

Wensgewicht behaald?

Wij bieden je minimaal

één jaar gratis

nabegeleiding!

Daarom ga je naar Balansie!

Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten? 

Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en wij informeren je graag 

naar de mogelijkheden van onze begeleiding.

www.balansie.nl | 06 - 15 90 61 19



Activiteiten in de bibliotheek

Samen zijn we thuis
Wat maakt thuis echt thuis? De mensen van wie je houdt maken van een 
huis een thuis. We gaan voorlezen uit het boek Samen zijn we thuis. Kom 
luisteren naar dit mooie verhaal en doe daarna mee aan de knutselactiviteit. 
Voor jeugd van 3-8 jaar. Op woensdag 11 oktober om 15.00 uur. 
Meedoen is gratis. Graag opgeven. 

Interactieve muziekvoorstelling Kleine muis zoekt een huis
In deze interactieve, muzikale voorstelling naar aanleiding van het boek: 
Kleine Muis zoekt een huis gaan de kinderen samen met theatermaker Michiel 
Megens mee op pad door de Bibliotheek. Kunnen de kinderen een nieuw huis 
voor Kleine Muis vinden? Voor kinderen van 3-8 jaar. Op woensdag 18 oktober 
om 14.30 uur. Deelname gratis. Opgeven via bmf.nl of aan de balie. 

Programmeren met robots
Duik vrijdag 27 oktober in de robotwereld en leer verschillende robots 
programmeren zonder laptop, tablet of ingewikkelde codes. Teken een 
spannende route voor Ozobot en Mbot, ontwerp een stad voor Blue-Bot of 
creëer een interessant parcours voor Botley en Bee-Bot. De workshop wordt 
verzorgd door Meekit. Er zijn 10 gratis plekken beschikbaar. Van 15.00-16.30 
uur. Voor jeugd van 6-12 jaar. Geef je op via bmf.nl want vol = vol.

Energiecoaches in de bieb
Iedere eerste vrijdag van de maand van 14.00-16.00 uur kun je terecht bij de 
energiecoaches van Wommels. Verbruik je te veel energie en ben je daar veel 
geld voor kwijt dan kijken ze samen met jou naar je energieverbruik en hoe 
je met energie omgaat. Ze proberen je te helpen je energieverbruik omlaag 
te krijgen door je bewust te maken van wat er allemaal energie verbruikt en 
waar dat minder kan. De hulp is gratis. Vrijdag 6 oktober ben je welkom. 

Puzzelruilbeurs
Op maandag 23 oktober van 16.00-17.00 uur houden we weer de 
Legpuzzelruilbeurs. Legpuzzels in alle soorten en maten. Voor kinderen en 
volwassenen. Doe je mee? We maken een tafel met ingebrachte puzzels waar 
je zo van mee mag nemen. En een tafel met duurdere puzzels waar je allebei 
akkoord gaat voordat er geruild kan worden.



Hoe is it no mei... Jannie van der Heide

Hoe gaat het met Jannie van 
der Heide, de jongste dochter 
van Wieger en Betsie. 
Geboren in Oosterend, 
op de Sjaardaleane in 1958. 
Ja, hoe gaat het met mij ..., 
laat ik beginnen bij het begin.

Na de kleuterschool bij Juf 
Wijma, naar de lagere school 
bij Meester Strikwerda in de 
klas (klas 6), natuurlijk wel bij 
meerdere meesters en juffen, 
maar deze 2 zijn me het meeste 
bijgebleven. Juf Wijma omdat 
ze altijd snoepjes uitdeelde en 
Meester Strikwerda, omdat hij 
mij regelmatig bij mijn oor had!

Volgens mijzelf was ik een tamelijk druk, beweeglijk en lenig kind. 
Ik zat op de gymnastiek, waar ik veel van hield, heerlijk rennen en klauteren. 
Ook de dorpsfeesten vond ik heerlijk, lekker dansen en bier mocht ik ook wel, 
(wat niet altijd even verstandig was).
Weekends naar cafe Bergsma en De Tsjerne, waar mijn vader mij dan weer 
vandaan moest halen, want klok lezen daar was ik niet zo goed in.
Na de lagere school naar Bolsward De Nyenhove, en later de INAS in Sneek.
Op mijn 18e gestart met de Ziekenverzorging opleiding in De Hofwijk, 
Leeuwarden, waar ik 8 jaar heb gewerkt.
Kreeg verkering en ben gaan samenwonen in Wartena. Op mijn 25e getrouwd 
en 2 kinderen gekregen, die inmiddels volwassen zijn en 2 kleinkinderen.
Ik heb nog een LOI cursus gedaan, Dierenpensionhouderij (erg leuk). Hierna zijn 
we verhuisd naar De Westereen, waar we nog wonen. Ben gaan werken in het 
verzorgingshuis Brugchelencamp en daar werk ik nog als Verzorgende IG.

Door de jaren heen hebben we veel dieren verzorgd, erg veel papegaaien, 
honden, chinchilla's, ganzen, eenden, schildpadden, vissen.



Mijn gezondheid is altijd redelijk goed geweest, nu met het verstrijken der 
jaren, heb ik al een aantal jaren last van slijtage in de knieën en duimen, het 
belemmert mij gelukkig (nog) niet in mijn werk en bezigheden. Mijn hobby's 
zijn: haken, honden, fietsen, eten koken (liefst voor visite), met de camper er op 
uit. Vandaag de dag zijn we druk bezig om een mantelzorgwoning te realiseren 
in onze tuin. Onze oudste zoon, gaat op hetzelfde terrein een eigen huis 
bouwen waar hij met zijn gezin gaat wonen, dan mogen zij ons later verzorgen.

Ik kom nog wel in Oosterend, omdat mijn broer daar woont, en als ik dan naar 
de Sjaardaleane kijk moet ik vaak aan mijn jeugd en ouders denken. 

Dus al met al gaat het heel goed met mij en ik hoop voor iedereen hetzelfde.

Jannie



Griepprik en andere vaccinaities najaar 2023
Troch Huisartsen Wommels-Easterein

Het najaar is weer begonnen en binnenkort is er weer de jaarlijkse 
griepvaccinatie. Alle 60+-ers en alle hart-, long-, nier-, suiker- en reuma-
patiënten en alle mensen met een verminderde weerstand t.g.v. bestraling 
en/of chemotherapie komen in aanmerking voor de griepprik en zullen eind 
oktober een uitnodiging thuis ontvangen.

Daarnaast krijgen alle mensen van de geboortejaren 
1957 t/m 1960 een uitnodiging om zich te laten 
vaccineren tegen pneumokokken, een bacterie 
die een ernstige vorm van longontsteking kan 
veroorzaken. 

De vaccinaties kunnen gelijktijdig plaatsvinden en beide zijn uiteraard vrijwillig. 
Wij nemen het advies van de gezondheidsraad over en adviseren iedereen die 
een uitnodiging krijgt om zich te laten vaccineren. 

Net als voorheen kunt u voor de griepprik weer zowel in Easterein als in 
Wommels terecht. Op onderstaande data gaan we vaccineren:
Maandag 13 november van 17:00 - 20:00 uur in onze Praktijk te Easterein
Donderdag 23 november van 17:00 - 20:00 uur in het Dielshûs te Wommels 

U mag kiezen waar u zich laat 
vaccineren, maar wordt verzocht, 
in verband met spreiding van de 
drukte, bij voorkeur te komen op 
hierboven aangegeven tijden.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar komt u met reden 
toch in aanmerking voor de griepprik, kom dan gewoon naar op een van 
onderstaande tijdstippen naar de priklocatie.

De mensen van de aanleunwoningen Skeakel en Bining en Sybren de 
Vlasstraat 4 & 6 kunnen ook terecht in de Hal van de Bining op dinsdag 21 
november tussen 11u en 12u ‘s ochtends. De mensen in Nij Stapert kunnen 
die dag op hun kamer worden gevaccineerd.



>>  �Neem a.u.b. de uitnodiging voor de prikken mee naar de vaccinatielocatie 
en trek makkelijke bovenkleding aan!

Coronaprik dit najaar:
Hierbij willen wij ook de coronaprik nog even onder uw aandacht brengen:
Wist u dat u, als u in de doelgroep valt, u dit jaar een coronaprik bij de GGD 
mag halen? Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke 
uitnodiging per post. Als u tussen 1964 en 2005 bent geboren ontvangt u 
geen brief, maar kunt u zelf een afspraak maken. Dit kan vanaf 16 oktober via 
www.planjeprik.nl of als u geen DigiD heeft via 0800-7070.



Anneke is professional organizer en geeft deze avond tips en trucs om je huis, 
mail of iets anders aan te pakken en te ontdoen van chaos.

 
Rust in je huis is rust in je hoofd. Je gaat naar huis met de motivatie om ieder geval

één ruimte thuis aan te pakken!

It's MY inspiration!
iedere maaNd eeN Lezing/Workshop

VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN

ankevanasselt.nl/inspiration
Reserveer jouw plekje:

Je huis op orde
Anneke Gaastra - Professional organizer

Woensdag 8 november     19:30 uur     Jimbar Wommels

BEWUSTWORDING VANUIT

Save the date:
Voeding & Leefstijl
Orthomoleculair therapeut Lysbeth Nijdam
Woensdag 13 december om 19:30 uur

1 ticket  €19,95       2 tickets  €29,95
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	Waar vind je een AED in Easterein? 
•	� Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar 
•	� Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur,  

permanent beschikbaar 
•	� Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar 
•	 Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar 
•	� Huisartsenpraktijk Hoepman, Van Eijsingaleane 10, plek binnen,  

beschikbaar tijdens openingsuren 
•	 �De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren 
•	� Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren 
•	� Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren
•	 Fam. Postma, Skrok 11

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50  www.elephantoffroad.nl 

landrover en
4 x4 specialist

landrover en
4 x4 specialist



Nijsgjirrich Tsjerkenijs

Kantate ‘Ien minske makke it ferskil’
Snein 15 oktober sil it Kwartettekoar yn de tsjinst om 9.30 oere yn de 
Martinitsjerke de Frykstalige kantate hearre litte. De teksten binne skreun 
troch Eppie Dam en Jan de Jong hat de muzyk komponeerd. De kantate bestiet 
út acht lieten mei tuskentroch teksten. 

Wer giet dizze kantate oer?
De ierde hat it krap en fan weromstuit al syn bewenners. It wetter komt 
omheech, dwazen fiere it regear, de wrâld falt útinoar en it fjoer fan de haat 
spat út alle eagen. Hoe sil in minske fan goede wil, as ienling noch oerein 
bliuwe? Minske fan goede wil ha der altyd west en fan har striid en noed 
fertelt en sjongt dizze kantate. 

Fan Noach dy’t net ûnder wetter strûpte; fan Lot dy’t wist wat de flammen 
foar de stêd betsjutten; fan Jakob dy’t gjin hillige wie mar dreamen krige fan 
fertrouwen; fan Mozes út syn arkje wei roppen ta de grutte oerstek; fan David 
dy’t it meubel fan in reus wjerstie.

God straft net yn dit ferhaal; it binne de minsken dy’t harsels straffe. Sa’t it ek 
de minsken binne dy’t harsels en de ierde ferlosse kinnen. Wês wolkom!

Lichtjesavond zaterdag 4 november
Allerheiligen en Allerzielen, misschien heb je deze twee namen wel eens 
gehoord. Het zijn namen voor twee vaste dagen in de maand november, 
namelijk 1 en 2 november. 
Op 2 november is het Allerzielen (oftewel het feest van alle zielen). Het is 
een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. 

Wat gebeurt er op deze dag?
Op de dag van Allerzielen staat men stil bij alle mensen die er nu niet meer 
zijn. Op deze dag worden de begraafplaatsen bezocht. Dit is een katholieke 
traditie die al eeuwenlang in stand wordt gehouden op nog vele plaatsen. In 
de avond worden er op verschillende plaatsen lichtjesavonden georganiseerd. 
De naam zegt het eigenlijk al een beetje, maar tijdens Lichtjesavond krijgt 
iedereen de kans om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis aan een 
dierbare. 



Dit jaar willen wij aan alle dorpsgenoten graag een plek bieden waar zij de 
mensen kunnen gedenken van wie ze afscheid moesten nemen. 
Iedereen die een dierbare aan de dood heeft verloren en die wil gedenken, is 
van harte welkom om op zaterdag 4 november van 17.30 tot 20.30 uur een 
kaarsje aan te steken in de Martinikerk.

Er branden lichtjes in en rondom de kerk. Muziek klinkt en er is alle tijd om stil 
te staan bij de herinneringen. Voor wie wil is er ook ruimte voor een gesprekje 
bij een kop koffie. 

We hopen dat de kerk voor de hele dorpsgemeenschap een plek kan zijn om 
even stil te staan en te denken aan hen die er niet meer zijn.

Zondag 5 november om 9.30 uur staat de kerkelijke gemeente in een viering 
stil bij alle overleden dorpsgenoten / gemeenteleden. De nabestaanden zullen 
een brief met een uitnodiging krijgen, maar iedereen is uitgenodigd om de 
viering bij te wonen. 

Voor wie steek jij een kaarsje op?

Ds. Nicolette
Tel. 06-14454766



Speel jij al een instrument of zou je graag een instrument willen leren bespelen? 

Dan ben je bij Muziekschool Friesland aan het juiste adres!Speel jij al een instrument of zou je graag een instrument willen leren bespelen? NIEUW IN FRIESLAND!

Je krijgt les van professionele en zeer ervaren muzikanten en  speelt vanaf de eerste les op het instrument dat je 

graag wilt leren. Piano, keyboard, gitaar, drums, zang, bas of zelfs licht- en geluidstechniek.

www.muziekschoolfriesland.nl

Nu ook gitaarles in Easterein! 
Bel of mail Gerrit Hingst voor meer informatie, 

06 184 21 578 / gerrit@muziekschoolfriesland.nl
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Ut de húshâlding fan... Oplossing
 

Dizze kear in foto út de húshâlding fan Egbert en Houkje de Vries: 
Hendrika en Marianne

18 oktober ledejiergearkomst en ynfojûn nij toanielstik

Toanielferiening Fuort Mar Los wol jimme útnûgje foar in ledejiergearkomst 
op woansdei 18 oktober de jûns om 20.00 oere yn Bergsma Easterein. 
Oanslutend is dêr útlis oer it nije toanielstik.

De wurklist fan dy jûn sjocht der as folgt út:

•	 Iepening en wolkom
•	 Oantekeningen fan de lêste jiergearkomst
•	� Finansjeel oersjoch en ferklearring kaskommisje
•	 Bestjoersgearstalling en ferkiezing
•	 Toaniel seizoen 2022/23 (koart)
•	 Wat fierder te praat komt
•	 Sluting

Nei de jiergearkomst sil Trudy de Vos fertelle en útlis jaan oer ús nije toantielstik. 
Dit toanielstik bestiet út lytse rollen en giet oer eigenaardigens yn Easterein. 
Elts kin hjir oan mei dwaan. 

We hawwe al moai wat oanmeldingen! Mar der kinne noch wol in pear by. 
Kinst net lâns komme, mar wolst noch mei dwaan, dan kinst maile nei 
fuortmarlos@gmail.com

De seal is iepen fan 19.45 oere ôf, de kofje stiet klear.

Groetnis fan it bestjoer,

Peter, Jacqueline, Jan Rinse en Halbe



Schrok!
Troch Karin Everhardus

Het noordelijkst gelegen deel van Easterein - een ‘beheinde hoeke grûn’ - 
schijnt het oudst bewoonde gedeelte van het dorp te zijn geweest. In vroege 
tijden ontstond daar een forse, hoge ‘rug’ van klei, die door het steeds weer 
wild aanstormende zeewater niet klein te krijgen was. Als men vanaf deze 
‘rug’ het land in kuierde, waren er al snel meertjes, poelen en een enkele 
breed uitgespoelde waterstroom te bespeuren. In een tijd dat de zee - soms 
onopgemerkt maar vaak onstuimig - het nog voor het zeggen had.

Land
Verspreid over het landelijke gebied lagen her en der een aantal terpen waar 
boerderijen op lagen die fraai klinkende namen hadden als Esquert, Gerlwe, 
Schrok, Roerdama en Sibada. Het land was moeilijk te bebouwen, de ene keer 
was het te nat en dan weer te droog. Daarmee was het niet verwonderlijk, 
dat het gebied Skrok (bet.: schraal, dor) werd genoemd.

Enkele van deze boerenbedrijven zijn in de loop der tijd verdwenen en 
sommige kregen een andere bestemming.

Syltsje
Er was een ‘syltsje’ (bet.: kleine waterkering) waardoor het water van de 
ene zeegeul naar een andere kon stromen, met daar bijbehorend een 
‘syltsjewringe’. De (volwassen) kinderen gingen - vanuit het dorp komend - 
dit hek door om bij hun ouders op Skrok te kunnen komen. Een gevleugelde 
uitspraak uit die tijd: “De kinderen komen, ze zijn al door de Syltsjewringe!”.

In het uiterste noordwesten van Skrok lag en ligt een boerderij die toentertijd 
de naam ‘Sebaere-ein’ of ‘Sibada-end’ droeg. Een verwijzing naar het water 
van de Sebearefeart, dat vlakbij in de Bolswardertrekvaart uitkwam en nog 
steeds -komt.

Volkslied
Hoe bijzonder om te ontdekken dat er een volkslied van Skrok schijnt te 
bestaan! Deze is geschreven door Pyt Idzinga, een dichter die er ten noorden 
van woonde, in Edens. Tegelijk een gedicht, waar de bewoners van dit 
buitengebied van Easterein trots op mogen wezen.



Bron: In string van 
koweblommen, 
van Pyt Idzinga





De koksmûtse: Kwarktaart uit de Elzas – Snelle klassiekers
Troch Annebeth de Jong

Ingrediënten
•	 250 gr suiker
•	 125 gr boter
•	 3 eieren
•	 1 zakje vanillesuiker
•	 1 kg kwark
•	 1 pakje vanillepuddingpoeder
•	 5 el griesmeel
•	 1 zakje bakpoeder
•	� sap en geraspte schil  

van 1 onbespoten citroen  
(ik gebruikte wat citroenrasp)

•	 poedersuiker voor het bestrooien
•	 boter voor het invetten

Verder nodig
•	 springvorm van 24 cm doorsnede
•	 bakpapier

Instructies 
•	� Klop in een mengkom de suiker, boter, eieren en vanillesuiker schuimig.
•	� Meng de kwark met het puddingpoeder en het griesmeel.  

Voeg tot slot het bakpoeder, het citroensap en de citroenschil toe.  
Meng dit mengsel met de botermassa tot een glad beslag.

•	� Verwarm de oven voor op 160 graden. Vet een springvorm in, doe op de 
bodem bakpapier. Schep het beslag erin en bak de taart 50-60 minuten.  
Laat hem afkoelen in de vorm. Bestuif hem met poedersuiker.

	
	 Bron: Snelle taarten & cakes uit de ‘Kleine zoete serie’



Bernehoekje
Troch Froukje Dijkstra





Duurzaamheid is het goed doorgeven aan de volgende generatie. Dit zit in het hart van ons familiebedrijf. 

Omdat elke generatie een mijlsteen voor de volgende wil leggen. Dit vraagt om langetermijnvisie. Voor 

ons is de relatie tussen leven en werken – ons bedrijf en de samenleving – zonneklaar. Werken is voor 

ons daarom ook synoniem aan meewerken aan een duurzame(re) wereld. Juist daarom produceren wij 

drukwerk CO2 neutraal!

“ Duurzaamheid  
zit in ons hart”

VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN 


