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De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net 
oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde 
stikken. De redaksje behâldt har it rjocht 
foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te  
redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as 
beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it 
fermannichfâldigjen hjirfan. 
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	 VRIJHEID IS NIET
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STA DAAR MAAR EENS 
TWEE MINUTEN BIJ STIL...



Tuin- en parkmachines
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Onze ervaren medewerkers adviseren u 
graag over de machines die het beste  
passen bij uw specifieke situatie.  
Dat kunnen nieuwe producten zijn, maar  
we bieden ook tweedehands machines aan.
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Doarpsaginda Maaie

04 maaie	 19.30	 Dodenherdenking, Kunstcentrum 'in de Kerk'
05 maaie	 Hiele dei	 Bevrijdingsdag
08 maaie	 07:00-08:30 	 Griene kontener
10 maaie 	 16.00	� Jeugdledepartij jongerein KF Easterein en 
			   KF Wommels, Keatsfjild Wommels

11 maaie	 10.00-13.00	 Feestelijke opening fiets- en wandelpaden- 
			   beleefroute, Puur de Greidhoeke, Skrok 11A
12 maaie	 Hiele dei	 Memmedei
14 maaie	 07:00-08:30 	 Ald papier kontener
		  11.00	 Koken mei Ds. Vlaming, De Skoalleseize
15 maaie	 07:00-08:30 	 Grize kontener
16 maaie	 19:30-23:00	 Easytoys: It's playtime night!, Bergsma

18 maaie	 14:30	 SDS 1 - Nijland 1, De Skoalleseize
19 maaie	 11.00	 KNKB partij | Manlju 50+ t.i.l., De Skoalleseize
22 maaie	 07:00-08:30 	 Griene kontener
25 maaie	 11.00-17.00	 Kunstroute Littenseradiel
26 maaie	 11.00-16.30	 Kunstroute Littenseradiel
26 maaie	 12.00	 Ledepartij KF Easterein| Manlju | Froulju 
			   en alle jeugdkategoryen, De Skoalleseize	
	
29 maaie	 07:00-08:30 	 Grize kontener
		  18.00-19.30	� Inzamelingsactie diaconie Easterein 
			   voor Voedselbank Bolsward e.o. 
29 maaie	 20.00	 Lêste ynleverdei kopij Doarpskrantsje
30 maaie 	 13.00-14.00	 Iepen middei, De Foareker
31 maaie	 16.00	 Federaasjepartij Jeugd | Alle jeugdkategoryen 
			   + junioaren, De Skoalleseize

Juny
05 juny	 07:00-08:30 	 Griene kontener
08 juny	 13.00	 Pearkekeatsen KF Easterein, De Skoalleseize

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije.
Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl



IEPEN MIDDEI ------- 30 MAAIE -------- IEPEN MIDDEI

Op tongersdeitemiddei 30 maaie fan 13.00-14.00 oere 
ha wy in iepen middei foar bern, harren âlders en famylje dy’t 

(noch) net op de Foareker sitte.

Hja binne tige wolkom op ús skoalle om efkes yn de groepen te sjen, 
fragen te stellen en ynformaasje te krijen. 

Graach hearre wy as jimme komme! (0515-332275)
                 

		  ---------  WOLKOM  --------

Ut de húshâlding fan... 

Wa binne dit?



Tankwurd

Tige tank foar alle kaarten, blommen, appkes, attinsjes, iten, blikken en 
oare leave dingen dy’t wy krigen hawwe nei it ferstjerren fan ús leave man 

en heity Jan Rinse Blanksma. It is net te leauwen hoefolle der om ús tocht is 
en noch hieltyd wurdt. Dat hat ús tige goed dien en it helpt echt.

We wolle dit tankwurd ôfslute mei deselde oprop as Jan Rinse ferline jier 
die doe’t er elkenien tank sei foar alle omtinken doe’t er siik wie.

Bist tusken de 18 en 35 jier? Tink der dan ris oer om stamceldonor te wurden 
fia matchis.nl. De kâns datst oproppen wurdst is lyts, mar ast oproppen wurdst, 

kinst in hiel grut ferskil meitsje. Bist âlder? Dan kinst noch altyd stamceldonor wurde 
(oant dyn 55ste), mar moatst wol wat betelje foar it ûndersyk. 

Bloed- en/of plasmadonor wurde is fansels ek in goede opsje (sanquin.nl). 
Ek dat makket in ferskil yn de libbens fan in hiel protte minsken.

Silvia en Anke

	Waar vind je een AED in Easterein? 
•	� Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar 
•	� Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur,  

permanent beschikbaar 
•	� Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar 
•	 Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar 
•	� Huisartsenpraktijk Wommels-Easterein, Van Eijsingaleane 10, plek binnen,  

beschikbaar tijdens openingsuren 
•	 �De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren 
•	� Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren 
•	� Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren
•	 Fam. Postma, Skrok 11



Fan it Bestjoer

In drokke moanne! Op 9 april hold it Kolleezje fan B&W fan 
Súdwest-Fryslân har fergadering yn Easterein op ’e boppeseal by 
Bergsma. Hâld Faesje wie útnûge om healwei tolven oan te sluten 
om it Kolleezje by te praten oer 'de gong fan saken' yn it doarp. 

Wy ha keazen om foaral te praten oer 4 fraachstikken fan de takomst. 
1. �Wy wolle graach dat de jongerein dy’t yn it doarp wenje wolle ek dy kâns 

krije. En dan sille der dochs mear wenningen boud wurde moatte. It doarps- 
en ferieningslibben hat der ûnder te lijen as it ynwennertal sakket. En dat is 
al tsien jier geande. 

2. �Sûnenssoarch op it plattelân driigt te ferskralen. As doarpen en soarchoan-
bieders op it plattelân net yn aksje komme brekt it ús by de hannen om’t ôf.  

3. �Op de funksje fan Easterein as sportdoarp mei de gemeente SWF grutsk 
wêze en it grut tal frijwilligers yn en út de (omlizzende) doarpen binne, op 
allerhande mêd, de driuwende krêft. 

4. �De Greidhoeke is in prachtich gebiet foar ynwenners en gasten. Ynvestearje 
yn de ynfrastuktuer fan kuier- en fietspaden en mei klam ek op de farwegen. 
It freget mear ynset. 

Mei it Kolleezje ha we in kuier makke troch de doarpskom; we ha De Skoalle-
seize besocht en lâns de Skippersbuorren binne we nei de Branjewâl taset om 

Hâld Faesje
EASTEREIN



ek dêr ta te ljochtsjen en sichtber te meitsjen dat der boukânsen binne. 
We ha de leden fan it Kolleezje allegear in Doarpskrantsje meijûn. Dat trof 
moai. It jubileumnûmer wie alhiel yn kleur en jout in goede yndruk fan it 
doarpslibben yn Easterein. Neffens boargemaster Jannewietske de Vries treffe 
we it mar yn Easterein. In ideaal plak om yn op te groeien en grut te wurden. En 
amper argewaasje!

De fersin-bom
Twa dagen letter belle de boargemaster op ’e nij. In oanslach yn Easterein! 
Grutte alteraasje en in mooglike link nei it kriminele sirkwy yn Rotterdam 
waard ferûndersteld. De parse dûkt der boppe op. Foaral yn de buert is de 
ympakt grut. Mei safolle geweld falt it gefoel fan feiligens fuort. Aldergeloks gjin 
lichaamlike ferwûnen, mar geastlik is dat, yn’t foarste plak foar de bewenner, 
nei alle tinken wol oars. Yn in oantal dagen krijt it foarfal syn ferhaal en it 
omtinken oan elkoar krijt dan ek mear ynhâld. Foarôfgeand oan de ALV fan 
Doarpsbelang komme de omwenjenden by elkoar op de boppeseal by Bergsma 
werby alle ynstânsjes en ek wy oanwêzich binne. Dúdlikens kin der noch net jûn 
wurde. En dat pleaget dochs wol op it gefoel fan feiligens en ûnrêst. 
Gelokkich komt dy de deis dêrnei wol en dan blykt it om in 'fersin oanslach' te 
gean. De puzzel komt mear teplak te lizzen. En hooplik keart dêrmei aanst ek 
wer de rêst yn de buert en Easterein werom. Licht ferjitte sille we it net!





Jierfergadering
Op de jierfergadering ha we kennis makke mei ús nije wykagint Sierd Steigenga. 
Op oanjaan fan Germ kooistra hiene wy him frege om lâns te kommen. 
En om it ien en oar te fertellen oer wat der sa al te belibjen falt yn Easterein. 
Yn ferhâlding is it trochstrings rêstich yn Easterein. Ekstra omtinken frege hy 
foar de grutte taname fan de digitale fraude. Wy binne wol de earen en de 
eagen fan de plysje. Dus ek noch de oprop om wol meldingen te dwaan. 
Dat kin ek anonym as je wolle. 

De bliuwende, de geande en de kommende frou
Sjoukje van der Eems bliuwt noch in twadde perioade fan fiif jier yn it bestjoer. 
Dêr binne we bliid mei, want dêrmei bliuwt ek de erfaring. We ha ôfskied 
nommen fan Catharina Veenstra. Har fiif jier sitte derop. We gean har ynset grif 
missen. Mar gelokkich bliuwt Catharina foar Easterein noch wol belutsen by de 
farwegen. We hjitte Liesbeth Bootsma hertlik wolkom yn it bestjoer. Hja hat al 
efkes meirûn en dat kaam fuort goed fan pas.

Jierferslach 
Sekretaris Henk Duimelaar en ponghâlder Wouter Develing ha op de 
jierfergadering beide ferslach dien oer it ôfrûne jier. De doarpsjûnen ha in 
protte ideeën en plannen opsmiten, wêr’t we mei oan de slach binne. Ut de 
sifers blykt dat we aardich wat projektjild witte oan te lûken. It einresultaat 
is dat we de ynkomsten en útjeften op in pear tientsjes nei yn lykwicht ha. Ek 
ha we genôch buffer efter de hân foar in Kalamiteit. Wat as lêste noch neamd 
wurde moat is dat we 25 nije leden wolkom hjitte meie nei ús ledenaksje.

Berend Santema, Henk Duimelaar, Sjoukje van der Eems, Liesbeth Bootsma, 
Simon van der Velde, Sjouke Strikwerda en Wouter Develing

Uitslag straten puzzel

De winnaar van de straten puzzel is de fam. Dijkstra van it Risplan.
Gefeliciteerd!



Drie kransen bij de familie Sijbesma
Troch Helga Develing

Het is ze nog niet eerder gebeurd. En het zal waarschijnlijk ook niet 
snel weer gebeuren. Berber, Jelke en Sven Sijbesma winnen alle drie op 
hetzelfde evenement de eerste prijs. Trotse bern én ouders begroeten me 
voor een bijzonder interview. Een interview met drie kampioenen!

Het kaatsseizoen wordt afgetrapt met het zaaltoernooi. Waaraan Berber 
(13), Jelke (10) en Sven (9) meedoen, elk in hun eigen categorie. Berber is 
pupil, Jelke speelt bij de welpen en Sven bij de kabouters. Als ze hoort dat 
haar broers een krans hebben gewonnen, bijt Berber zich vast in het idee ook 
een krans te willen winnen. En dat doet ze. En zo pronken er drie prachtige 
kransen aan de schutting. 

Sportief
Berber, Jelke en Sven zijn sportieve kinderen. Berber zit naast het kaatsen ook 
nog op volleybal. Ze speelt bij Covos in de C2. Berber sport graag in de zaal. 
Daar is het tenminste altijd warm en droog. En ze houdt van de wedstrijden 
die ze bij volleybal speelt. Maar kaatsen vindt ze ook leuk. Jelke en Sven zitten 
allebei op voetbal. Beide spelen bij SDS, Jelke in de JO11-1 en Sven in de JO9-1. 



Zij houden juist van lekker buiten sporten. Jelke slaat bij het kaatsen graag 
een boppeslach, maar in de zaal betekent dat meestal dat je tegen het 
plafond slaat en dat is een 
punt voor de tegenstander. En, 
vertellen de jongens, in de zaal 
krijg je snel brandplekken. Als je 
naar een bal duikt of een sliding 
maakt krijg je brandplekken op 
je benen. Sven vindt het allebei 
wel wat hebben, binnen en 
buiten kaatsen. Hij vindt kaatsen 
wel leuker dan voetballen, 
want met kaatsen kun je lekker 
uitslaan, gewoon hup, naar 
voren met die bal. En met 
kaatsen kun je prijzen winnen, 
meer en makkelijker dan met 
voetbal. En winnen kunnen die 
drie wel. Vorig jaar had Berber 
ook al een krans gewonnen, 
Sven had er drie en Jelke wel vijf. 
Met deze eerste kransen is de 
toon voor dit jaar gezet!

Kaatsen
Alle drie kaatsen ze al een aantal jaren. Dat kan haast niet anders in een 
familie waarin zo’n beetje iedereen kaatst. Hun opa’s kaatsen, hun oma, 
ooms, tantes, hun ouders, wie niet eigenlijk vragen ze zich af. En daar zitten 
heel goede kaatsers tussen, hun talent komt niet uit de lucht vallen. Maar 
prijzen ook niet, dus trainen ze alle drie ook. Berber om en om in Easterein 
en nu dit jaar weer in Wommels, Jelke zit op de kaatsschool in Raerd en Sven 
traint in Easterein. Want die kransen van vorig jaar zijn goed bevallen en 
dit jaar willen ze alle drie meer kransen winnen dan afgelopen jaar. Berber 
lacht: “Ik heb er nu al net zo veel als vorig jaar.” Dat moet wel goed komen, 
denkt ze. Ze realiseren zich ook heel goed dat je niet in je eentje wint. Alle 
drie weten ze dat ze de krans ook te danken hebben aan hun maatjes. “En 
een goede want is ook belangrijk", voegt Jelke toe. Trots laat hij zijn op maat 
gemaakte kaatswant zien. Als je want niet goed past, sla je makkelijker mis. 
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Spannend
Ze hebben er naar uitgekeken, de eerste kaatswedstrijden van dit seizoen. 
Berber had er echt zin in en Sven vertelt dat hij dacht: “het is mijn eerste 
wedstrijd, dus ik ga mijn best doen!” Jelke kon haast niet wachten tot hij weer 
kon kaatsen. Hij speelt naast leden en federatiewedstrijden, die Sven ook 
soms speelt, soms ook KNKB wedstrijden. 

Het was echt spannend, vertelt Berber. De jongens hadden al een prijs en zij 
wilde ook heel graag. “We stonden vijf gelijk, zes gelijk in de finale en er was 
discussie over een bal. Of die nu in of uit was.” Berber speelt dit toernooi met 
haar nichtje. Die slaat een bal in het perk, de tegenstander mist en Berber 
en haar nichtje winnen de wedstrijd. Sven speelt met iemand die nog nooit 
eerder een wedstrijd heeft gekaatst. “Ik vond het leuk om het haar te leren.” 

Aanrader
De drie willen het kaatsen graag onder de aandacht van andere kinderen 
brengen. Het is een echte aanrader, vinden ze alle drie. Het is leuk, sportief en 
gezellig. “Als je ouders wedstrijden spelen, is er een springkussen en mogen 
we helpen.” De kinderen tellen dan of gaan ‘blokje lopen’.  
Er zouden meer kinderen op kaatsen moeten zitten, vinden 
ze. Met meer is het nóg leuker. Bij deze dus de oproep aan 
alle kinderen in en om Easterein: "kom kaatsen!"



Hoe is it no mei... Fokke ten Dam

Hierbij een update van mijn reilen en zeilen. Ik ben geboren op de 
Wynserdyk in het pràchtige Easterein en ben ook altijd in Fryslân blijven 
wonen. Daardoor kan ik het Frysk natuurlijk spreken, verstaan en ook lezen 
gaat prima, maar schrijven is een ander verhaal. Dat gaat van flater naar 
flater, dus daarom deze update maar even in het Nederlânsk.

Mijn ouders zijn Durk ten Dam en Trijntje Hiemstra en ik heb twee broers, 
Wiebren (1948) en Jan (1951). Zelf ben ik van 1954. Mijn vader was slager en 
had een slagerij aan de Wynserdyk 6. In mijn jeugd was er nog een slagerij in 
Easterein, die van Sjoerd Bouma. Zo waren er toen ook drie bakkers (Arema, 
Strikwerda en Van der Brug) en waren er nog wel zo’n 10 tot 15 winkeliers. Ik 
heb in Easterein een prachtige jeugd gehad, ook veel gevoetbald in de loods 
van het fouragebedrijf van Tjipke Okkema. Mede daardoor is zijn zoon Klaas 
later zo’n goede voetballer geworden en stond diens broer Tjerk bij het eerste 
elftal van SDS onder de lat en ik bij het tweede elftal.

Over militaire dienst hoefde 
ik mij in principe geen zorgen 
te maken. Ik had immers 
twee oudere broers en kreeg 
daardoor dus een vrijstelling 
vanwege broederdienst, 
dacht ik… Maar mijn vader 
vond dat mijn broer Jan 
onmisbaar was binnen zijn 
bedrijf, daardoor mocht ik 
in 1975 toch nog opdraven 
bij het opleidingscentrum 
van de Artillerie in ‘t Harde. 
Ik werd daar opgeleid tot 
‘Voorwaartse waarnemer’. 
Dat betekende in oorlogstijd, 
dat je hard moest kunnen 
rennen! Gelukkig is het bij 
een ‘koude oorlog’ gebleven. 
Ik heb mij in Militaire Dienst 



overigens meer dan prima vermaakt en onder meer aan zeer spectaculaire 
oefeningen in Duitsland meegedaan.

Na het VWO ben ik bij de Rijksaccountantsdienst gaan werken, een onderdeel 
van de Belastingdienst. Eerst kreeg je een interne opleiding van drie jaar, in 
Utrecht, en daarna werd je als adjunct-accountant op de praktijk losgelaten. 
Mijn standplaats was Leeuwarden. In 1986 ben ik overgestapt naar de  
FIOD/kantoor Groningen, de opsporingstak van de Belastingdienst. 
Daar heb ik ruim 35 jaar gewerkt, totdat ik in 2021 met pensioen ging. 
Wat ik tijdens die ruim 35 jaar opsporing heb meegemaakt, daar kan ik 
werkelijk een boek over schrijven. De samenwerkingsonderzoeken met de 
witwas-teams van de Politie spreken nog het meest tot de verbeelding. 
Daarbij troffen we vaak grote sommen contanten aan, ‘zwart geld’ wel te 
verstaan, met een uitschieter van ruim drie miljoen euro.

In 1980 ben ik vol goede moed getrouwd maar in 2000 niettemin gescheiden, 
drie kinderen rijker en een illusie armer. Inmiddels woon ik tot volle 
tevredenheid al weer zo’n 17 jaar samen, ditmaal zonder boterbriefje. Na 
4 jaar in Kootstertille en 24 jaar in Sneek te hebben gewoond, woon ik de 
laatste 17 jaar in Heerenveen. Ik vermaak mij uitstekend als pensionado en 
doe ondermeer vrijwilligerswerk voor sc Heerenveen.

Tot zover het overzicht van het leven van een oud-Eastereinder in vogelvlucht. 
Aan iedereen die dit leest doe ik de hartelijke groeten.





De Pinne

Hallo, wij stellen ons graag even aan jullie voor. Op 24 januari hebben we vol 
trots de sleutel in ontvangst mogen nemen van de Wynserdyk 10c. Alweer 
3 maanden genieten wij van deze plek. Er wordt dagelijks, buiten werktijd, 
geklust en wat voldoet dit huis en de plek ons goed.  

Wij zijn familie Gietema, Age en Rianne en onze kinderen Annemar (3) en Jorrit 
(1). Ons derde kindje hopen we in juni te bewonderen. 

Age is opgegroeid in Dedgum en Rianne geboren in Easterein, maar vanaf haar 
3e in Nijland opgegroeid. Age is werkzaam in het speciaal onderwijs in Sneek en 
Rianne werkt in de Jeugdzorg in Follega. 

Samen hebben we al lange tijd de wens om in de toekomst een fijne plek te 
bieden voor kinderen tussen de 3 en 8 jaar om in de weekenden bij ons op te 
kunnen laden en te genieten. We zijn sociaal aangelegd en zijn veel met de 
kinderen buiten en maken graag met u een praatje. 

Vast tot snel! 

Lieve groet, 
Familie Gietema





Wilhelmina nijs

Kampioen 2e difyzje ONFK
Tige grutsk binne we op ús resultaten op it Open Nederlands Fanfare 
Kampioenschap op 6 april. Dizze wurde elk jier yn 5 kategorieën holden. 
Der wiene fjouwer dielnimmers yn ús twadde difyzje. It wie in nek-oan-nek 
race mei Ouwsterhaule. Mei 0,7 punten ferskil wûnen wy. KAMPIOEN! 
We hiene 89 punten, dat is soarte fan 8,9. De grutte wikselbeker stiet in 
jier lang yn De Skoalleseize te pronkjen. We winne in komposysje fan de 
komponist dy’t it ferplichte wurk skreaun hat. In stik fan Marco Pütz. 
No, wy binne benijd wat dat wurden giet. En folgjend jier wolle we natuerlik 
de kampioenstitel ferdigenje. De organisaasje siket dan wer in stik út en elk 
orkest yn ús difyzje spilet itselde muzykstik en de sjuery sit achter in gerdyn. 
Se kin dus net sjen welk orkest op it poadium sit.

Mei syn allen nei Skiermûntseach
We bin al wer drok dwaan foar it folgende, in konkoers op Skiermûntseach op 
31 maaie. Omdat de sneons al in jier foar de datum folboekt wie, spylje wy al 
op freedtejûn. Wol handich want dan is dat optreden mar klear en is der tiid 
foar in drankje en de gesellichheid. Ek Forte Frisone - ús jongere leden - giet 
mei en spilet de sneons yn de muzykkoepel.

Slachtemarathon
Op sneon 15 juny is de slachtemarathon. Wy spylje op de Gouden Ingel en 
dogge dat omstebeurt mei in oar orkest. It wurdt der in gesellich stek, kom 
foaral efkes del. Forte Frisone spilet middeis by Reahûs. Wy ha der sin oan! 
Altiid in moaie dei, sa’n Slachte-dei.





- persbericht -

Zaterdag 11 mei feestelijke 
opening fiets- en wandelpaden-
beleefroute Puur de Greidhoeke 
Kom en beleef het zelf

Wommels | zaterdag 11 Mei opent Puur de Greidhoeke het wandel- en 
beleefpad. De afgelopen jaren is er in het kader van de regiodeal Natuur-
inclusieve Landbouw een plan bedacht om langs wandel- en fietspaden meer 
inheemse biodiversiteit terug te laten komen in de Greidhoeke. 

Zo zijn er in de bermen bloemen- en kruidenmengsels gezaaid, meerjarige 
planten geplant en worden de bermen in de toekomst meer natuurlijk 
beheerd. Ook zijn er bijenhotels, een zwaluwwand, extra rustbanken en 
bewegwijzeringsborden geplaatst om de beleving van het gebied te vergroten. 

De boeren en landeigenaren langs de route leveren een aandeel met 
kruidenrijke weideranden en waar mogelijk meer agrarisch natuurbeheer. 

Meerjarenplan biodiversiteit ontwikkelt zich de komende jaren 
Het doel is de inheemse flora en fauna terug te laten komen en te bevorderen, 
waar iedereen van kan meegenieten. Na een officieel moment worden de 
borden onthuld 

Locatie: 	 Boerderij Natuurmonumenten
		  Skrok 11A, Easterein 
Tijd: 	 10 uur officieel moment
		  Daarna wandeling van 5 km. Einde programma rond 13 uur.

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50  www.elephantoffroad.nl 

landrover en
4 x4 specialist

landrover en
4 x4 specialist



Keningsdei 2024 yn Easterein, in tige slagge dei!!





SUCCESVOL AFVALLEN
& OP GEWICHT BLIJVEN

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PS food & lifestyle; het programma dat verse
groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én

eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren. 
Dé manier waarop het wel lukt.

Begeleiding EMS-training Gewichtsbehoud

Professionele en
ervaringsdeskundige

coaching in Wommels,
Terschelling en online

Train je grootste
spiergroepen in slechts 20

minuten inbegrepen in
afslank programma! 

Wensgewicht behaald? 
Ik bied je VIER JAAR
gratis nabegeleiding!

DAAROM GA JE NAAR BALANSIE!
Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten? 

Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en ik informeer je graag 
naar de mogelijkheden van mijn begeleiding.

www.balansie.nl | 06 - 15 90 61 19



Inzamelingsactie diaconie Easterein voor 
Voedselbank Bolsward e.o. 

Op woensdag 29 mei tussen 18:00-19:30 uur komen de vrijwilligers 
bij de deuren langs. Wij hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen om 

deze actie te doen slagen.

Producten die de voedselbank graag ontvangt:
Houdbare melk, broodbeleg, kaas, boter, zonnebloemolie, 

koffiemelk, pakje thee, rijst, pasta’s (macaroni, penne, 
spaghetti etc.), vloeibare bakboter, smack/luncheon 

meat, wasmiddelen, afwasmiddel, mix voor macaroni/
spaghetti, ontbijtkoek, havermout.

De actie zal dit jaar alleen binnen de bebouwde kom worden gehouden.

Alvast bedankt namens de diaconie.

Mocht u ons hebben gemist, dan kunt u uw producten brengen bij
Marcel Janssen, De Singel 34, 06-273 479 00, marcel.francisca@gmail.com

Opbrengst 2023:



Fan de Foareker
Troch Lineke Bakker

Wat in waar!
Wat wolle de bern graach nei bûten as it skoft is. Mar wat hiene wy in soad 
reinwetter de lêste wiken. De bern hawwe harren eigen oplossing, dan skûlje 
we dochs efkes ûnder de tafeltennistafel?

It earste ljipaai
Op 1 april hat Lotte Overal it earste ljipaai fûn, 
it wie in broedsje! Wat prachtich.
De tradysje fan it ljipaai sykjen hâlde we der yn 
op de Foareker. 
Bauke Dijkstra fan de fûgelwacht kaam op 
skoalle om Lotte de oarkonde te oerhândigjen. 
Fan skoalle krige se in medalje en fansels 
mei sy de wikselbeker in jier yn hûs ha.



Nei de lamkes
De bern fan groep 5/6 binne nei de buorkerij fan de âlders fan Stijn en Jesse 
Kuiper west. Der wiene in hiel soad lamkes berne. In moaie reden om efkes 
te sjen. De bern ha in rûnlieding krigen fan Stijn en Jesse. 

Wat is der in soad te belibjen op in pleats en wat moai dat de bern sa wolkom 
wiene by de famylje Kuiper.

Koningsspelen
Yn de lêste dagen foar de maaiefakânsje ha we op skoalle meidien oan de 
Koningsspelen. 

De beukers ha op 
tiisdei keninklike 
spultsjes dien, 
yn en om de skoalle 
mei juf Riny en 
de stazjêre juf 
Mercedez.





Op freed 26 april fierden de groepen 
3 o/m 8 de Koningsspelen. Yn de 
Sporthal songen  en dûnsen de bern 
earst it iepeningsliet. Dêrnei wiene der 
3 workshops dy’t fersoarge waarden 
troch de fuotbal-, de keats- en de 
follybalferiening. 

Akke Rixt en Harmke wienen op it 
fuotbalfjild. Fol entûsjasme diene 
de bern de oefeningen mei de bal. 
Wat wiene guon fûl!

Romine en Martina ha guon bern 
it earste begjin fan keatsen leard. 
Foar oaren wie it al mear bekend en 
waarden der moaie baltsjes slein. 

Wiepkje en Judy besochten de bern 
te learen hoe’t it follybalspul giet. 
Dat wie somtiden best efkes wennen. 
Mar wat diene se harren best.

Oan de ein fan de dei krigen de bern 
fan alle 3 ferienings in aardichheidsje.
En no mar hoopje dat se fierder geane 
mei dizze sporten!



Wat doen de jongvolwassenen (20 t/m 40 jaar) in ons dorp voor werk?
Troch Jet Postma

Bij wie ben ik op bezoek? 
Mijn naam is Dirk-Yde Sjaarda en ik woon op de voormalige melkveehouderij 
van mijn ouders, Sjaardaleane 17. Ik hoor nog net bij de jongvolwassen volgens 
mij, deze zomer word ik namelijk 41, dus op dit moment ben ik nog 40 jaar. 
Samen met Imke heb ik een geregistreerd partnerschap en we hebben 2 zoons. 
Onze oudste heet Mats en is 2,5 jaar oud en 11 maart van dit jaar is Sven 
geboren. Ik ben geboren (in het ziekenhuis van Sneek) en getogen in Easterein. 
We hebben de boerderij van mijn ouders in 2016 kunnen kopen en sindsdien 
verbouwd naar onze smaak. De veehouderij is er niet meer, maar er zijn nog 
wel een paar paarden en kippen, voor de hobby. 

Wat is je beroep?
Ik ben financieel directeur bij het bedrijf Sailing Dutchman Events in Harlingen. 
Inmiddels werk ik hier nu alweer 2 jaar. In 2017 is het bedrijf opgericht maar na 
corona is Sailing Dutchman Events enorm snel gegroeid. 
Ik ben er als vierde bij gekomen en inmiddels telt ons bedrijf 11 werknemers in 
loondienst. Daarnaast werken we met een redelijk vaste groep zzp’ers.
Wij organiseren op maat gemaakte bedrijfsreizen en evenementen in binnen- 
en buitenland. Dit doen we in het algemeen voor vrij grote bedrijven, met 
soms wel meer dan 400 man personeel. Onze klanten zijn met name gevestigd 
in en om de randstad heen maar hier in de omgeving zijn er ook steeds meer 
bedrijven die ons aanbod kunnen waarderen. 
Echter profileren we ons wel wat in het 
hogere segment. Wij organiseren bijzondere 
bedrijfsuitjes, je moet dan denken aan reizen 
naar het buitenland voor personeel die een 
incentive (beloning) verdienen omdat ze 
een bepaald doel hebben behaald maar ook 
bedrijven die een teambuildingsuitje willen 
en dat willen combineren met vergaderen. 
Wij zoeken dan naar verrassende concepten 
op de mooiste plekken, het liefst midden in 
de natuur en zorgen dan dat alles verder voor 
hun geregeld wordt. Zij hoeven verder niets 
te regelen, wij ontzorgen volledig.



Wat voor soort taken heb je in dit werk en hoe ziet jouw werkweek er 
doorgaans uit?
In eerste instantie ben ik begonnen als operationeel directeur, maar dat was al 
heel snel zo breed dat ik op een gegeven moment actief op het operationeel 
vlak was, het financiële en verantwoordelijk was voor de HR (zorg voor 
personeel). Gelukkig kwam er na een half jaar versterking en vanaf dat moment 
heb ik mij volledig kunnen focussen op het financieel strategische stuk. 
Op het ogenblik is onze thuissituatie een beetje veranderd door de komst van 
onze Sven. Ik mag graag vroeg op kantoor zijn, kwart over zeven vind ik een 
prima tijd. Maar nu lukt dat tijdelijk even niet.
We beginnen iedere dag met een dagstart. Dat doen we nu alweer bijna 1,5 
jaar. Dit is even een korte gezamenlijke aftrap van de werkdag, waarbij we 
ieders prioriteiten en knelpunten van die dag met elkaar bespreken. We doen 
dit zowel met de mensen die op kantoor aanwezig zijn als met de mensen die 
online aanschuiven. Niet iedereen die bij ons bedrijf werkt komt uit de buurt, 
sommigen komen maar 1 dag per week op kantoor, en dan is zo’n dagstart 
extra fijn om verbinding te houden. Maandagochtend zitten we altijd met het 
managementteam bij elkaar om de korte termijn zaken te bespreken. En ‘s 
middags werk ik dan de acties uit, uit het MT-overleg en ga ik aan de slag met 
m’n andere taken en projecten.
De dinsdag is bij ons echt een kantoordag, dan heb ik veel contact met iedereen 
die bij ons werkt. Ons hele team is dan over het algemeen aanwezig op kantoor. 
In die zin is dit echt een ontmoetingsdag met diverse interne overleggen.
Woensdag is mijn thuiswerkdag, één dag per week vind ik dat heerlijk. Het is mijn 
focus-dag. We hebben een vrij jong en dynamisch team dus het kan soms erg 
druk zijn op kantoor. Voor de focus die ik dan nodig heb op financieel-strategisch 
vlak en andere belangrijke taken is deze dag dan erg fijn om thuis te werken. Op 
het ogenblik zijn we ook bezig om een bedrijf op te richten en operationeel te 
krijgen in Zweden en daar ben ik op de woensdagen ook mee bezig. 
Donderdag ben ik dan weer op kantoor en ben dan bezig met de dingen die op 
dat ogenblik spelen, dat kan van alles zijn. 
En vrijdag ben ik thuis, de zogenaamde papadag. Wel ben ik stand-by voor 
collega’s die hulp nodig hebben. 

Welke opleiding/opleidingen heb je hiervoor moeten doen? 
Ik heb de havo in Sneek gedaan en daarna heb ik Agrarische Bedrijfskunde 
gestudeerd in Leeuwarden. Toen ik daarmee klaar was, heb ik een jaartje 
rondgereisd over de wereld. Daarna ben ik in de accountancy beland bij een 



accountantskantoor in Sneek. Het financiële heeft wel altijd mijn aandacht 
gehad maar niet op boekhoudkundig vlak dus daar was ik na een paar maanden 
wel een beetje klaar mee. Eigenlijk wilde ik wel weer een opleiding gaan 
doen. Dat werd een studie in de evenementen organisatie, International Event 
Management. Door een vervelende fout, niet van mijn kant, kon ik mij niet 
meer op tijd inschrijven voor de opleiding. Daar had ik goed de balen van. 
Gelukkig kon ik weer terug naar het accountantskantoor en doordat ik daar wat 
andere begeleiding kreeg vond ik het werk steeds leuker worden. 
En zo heb ik nog diverse opleidingen en cursussen kunnen doen waardoor 
ik een goede sterke financiële basis heb neer kunnen leggen die ik nu in de 
praktijk toepassen kan bij het runnen van Sailing Dutchman. 

Wat zijn de belangrijkste persoonlijke eigenschappen die je voor je werk 
nodig hebt? 
Ik heb een positieve instelling. Ben een denker, het liefst toekomstgericht. 
Nadenken over de te nemen stappen, hoe we ons kunnen verbeteren. 
Feedback van klanten en collega’s ontvangen en dit alles combineren en 
doorvertalen naar de werkvloer. Daar hou ik van. Daarin is communicatie en 
menselijke begeleiding ontzettend belangrijk. Je moet goed kunnen analyseren, 
maar ook duidelijk en flexibel zijn. Je moet zaken ook goed in perspectief 
kunnen plaatsen, bij mij is dat natuurlijk dat ik op financieel vlak de juiste 
beslissingen moet nemen.
 
Want vind je de leukste taken van je werk?
Het mooiste van mijn werk vind ik de combinatie tussen strategie en dat 
vertalen naar de financiële aspecten. Daarover nadenken, over praten, lijnen 
uitzetten. En het leuke ervan is dat je het kan bedenken en uitvoeren. Dat hele 
proces kun je van A tot Z prachtig uitwerken in alle vrijheid van doen die we 
met elkaar in het bedrijf hebben.

Zijn er ook minder leuke taken aan je werk? 
Soms moet je ook weleens wat moeilijker gesprekken voeren. Hoewel dat 
niet mijn grootste hobby is, ben ik er inmiddels wel beter en professioneler 
in geworden. Je bent nu verantwoordelijk voor het bedrijf, om mensen te 
laten groeien maar soms gaan daar dingen niet goed in en dan moet je daar 
wel positief kritische feedback op kunnen geven. En soms kan dat dan als 
persoonlijke kritiek voelen en daar kan niet iedereen even goed mee omgaan 
en dat is wel lastig. Ook hierin is aandacht en communicatie het sleutelwoord.



Stel dat ik een dagje met je mee zou lopen, wat zouden we dan absoluut 
niet mogen missen?
Ik zou je zeker mee laten genieten van onze gezamenlijke lunch op kantoor. 
Dat is echt een moment op de dag wat ik erg leuk vind. We hoeven geen 
broodbakje mee te nemen naar het werk. We hebben een zakelijke account bij 
een supermarkt en die zorgt dat de boodschappen bij ons op kantoor komen 
en dan lunchen we met de mensen die aanwezig zijn en dat is ontzettend leuk 
en gezellig, daar ben ik eigenlijk wel trots op dat we dat met elkaar doen iedere 
dag. En ik zou je meenemen naar een van onze evenementen. Binnenkort 
gaan we met een bedrijf naar Terschelling, Schotland en Mallorca, maar we 
zitten bijvoorbeeld ook op het starteiland bij Sneek met een klant en hun 400 
personeelsleden. In diezelfde periode gaan we ook met 300 man naar Zweden. 
Erg leuke dingen zijn dat! Niet altijd ben ik daarbij aanwezig maar af en toe vind 
ik het erg leuk om mee te helpen. Ik doe dan de hand en spandiensten, dat 
kan soms ook als parkeerwachter zijn, net waar ik maar nodig ben. We bieden 
belevenissen aan aan onze klanten en dat gaat over het algemeen gepaard met 
veel blijdschap. Zien dat de mensen genieten, dat doet je goed.
 
Bij wie zou ik de volgende keer langs moeten gaan voor dit interview?
Dirk-Yde heeft mij een naam doorgegeven, dus wie weet sta jij binnenkort in 
het doarpskrantsje.

Dirk-Yde heel erg bedankt voor je tijd en verhaal. Heel veel succes met het 
bedrijf en de toekomstplannen die jullie daarvoor hebben in Zweden.





Ut de âlde doaze
Troch Bauke de Boer

Oosterend 
viert feest met 
praalwagens, 1980.





Activiteiten van de bibliotheek
Voor leden en niet-leden

In het kader van de Maand van de 
Positieve Gezondheid hebben we twee activiteiten. 

Maak muziek met kikker 
Een leuke muzikale workshop voor de jongsten van 0-4 jaar. Muziek luisteren 
en muziek maken hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van je kind. 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het intelligentieniveau omhoog gaat 
door met muziek bezig te zijn. Het is ook goed voor de sociale vaardigheden, 
motoriek en spraak- en taalontwikkeling. Opgeven via bmf.op-shop.nl.

Klankreis
Wat is gezondheid? Je kunt gezond zijn op allerlei lagen: fysiek, emotioneel, 
mentaal en spiritueel. Iedereen maakt dingen mee die voor een disbalans 
kunnen zorgen. Maar hoe gaan je hiermee om? Durf je op al deze lagen heling 
te zoeken? Fanny Regts houdt een korte inleiding over gezondheid met de focus 
op ontspanning. Daarna verzorgt ze een klankreis met klankschalen en een 
gong. Opgave via bmf.op-shop.nl of aan de balie. 

Mei-inoar lêze
Samen genieten van verhalen verrijkt het leven. Mei-inoar lêze is geen klassieke 
leesclub of boekenclub. De teksten worden ter plekke uitgedeeld. De data in 
mei zijn 10 en 31 mei van 16.00-17.00 uur. Opgave is niet nodig en het is gratis. 

Expositie de Skries
Bennie van der Weide uit Oudehaske is een enthousiast natuurfotograaf. 
Hij brengt vele uren door in de natuur om de mooiste foto’s te maken. Deze 
fototentoonstelling toont beelden gemaakt bij it Skrok en bij Murk Nijdam 
(nu Agrarisch Natuurfonds Fryslân). Van der Weide is lid van de VNF-Friesland, 
een vereniging van natuurfotografen met vijfenveertig leden. De expositie 
is te zien tot 1 juli 2024. Ook is er een extra collectie boeken te leen over 
weidevogels en de vogeltrek.

Een uur meer open per week
Tegenwoordig is de bibliotheek weer open vanaf 13.30 uur. Dus op maandag en 
vrijdag van 13.30-17.30 uur. En op woensdag van 10.00-17.30 uur doorlopend. 



Andries
Troch Karin Everhardus

In 1904 kwam de fabriekswerker Sjirk Joustra met zijn vrouw Geertje en 
grootmoeder aan de Wynserdyk te wonen. Het huisje dat ze betrokken 
(de ene helft van de huidige nr. 7) lag iets van de dijk af, aan een zandpad 
dat nu een smalle steeg annex doorsteekje is. Als een na jongste van het 
gezin, in oktober 1919, kwam Andries ter wereld.

Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit, de eerste oorlogsdagen verliepen 
rustig en het dagelijkse leven ging gewoon door. Er was enige opschudding 
toen de boeren opeens geen melk meer wilden leveren aan de zuivelfabriek, 
maar door de dreigende houding van de Duitsers duurde deze staking slechts 
drie dagen.

Overvallen
Andries Joustra was 20 jaar oud en werkte als landarbeider, toen de oorlog 
uitbrak. Hij vocht mee tijdens de meidagen in 1940, na de capitulatie keerde 
hij terug naar Easterein en naar zijn werk.

In de loop van 1941 begon hij met illegaal werk, zoals het verspreiden van 
verzetskrantjes. Later ging hij zich meer bezighouden met het contacten 
leggen voor vluchtroutes naar Engeland. 

Als lid van een k.p. (knokploeg) deed hij mee met overvallen, onder meer op 
distributiekantoren en ook op het Bolswarder stadhuis, waar de Duitsers zich 
hadden geïnstalleerd. 
Tijdens de overval in Bolsward werd er een schrijfmachine meegenomen, 
die vervolgens in het water gegooid werd. Vermakelijk was het, om staand 
tussen het toegestroomde publiek toe te kijken hoe de Duitsers - die spottend 
ook wel de ‘poepen’ werden genoemd - met man en macht het apparaat uit 
de gracht wisten op te vissen.

Onverzettelijk 
Door zijn activiteiten werd Andries bestempeld als ‘zeer gezocht persoon’. 
In het Nederlandsch Buitengewoon Politieblad van 1 juli 1943 boden de 
Duitsers een bedrag van maar liefst tienduizend gulden aan, voor degene 
die Andries Joustra wist op te pakken, “‘t zij dood of levend”…



Op een dag gebeurde het dat Andries - terwijl hij onderweg was - een 
politieagent tegenkwam, die hem zei dat hij hem moest arresteren. Maar hij 
liet duidelijk merken dat hij zich niet zo makkelijk liet meenemen. Hij gooide 
zijn fiets neer, omdat hij het wilde uitknokken! Dit kwam zo bedreigend over, 
dat hij toch mocht doorfietsen. 
Desalniettemin nam de agent, zo snel als hij maar kon, contact op met de 
politiebureaus in de omgeving, om te laten weten waar ze de gezochte 
zouden kunnen vinden.

Vervolgens werd Andries door politieagenten uit Bolsward - die op zijn 
hand waren - over de Afsluitdijk heen geholpen en dook hij onder in Noord-
Holland. Ook daar bleef hij actief in het verzet.

Helaas werd hij in maart 1944, nadat hij in het ziekenhuis van Assen een 
kennis bezocht had en weer over straat liep, door vier NSB agenten in burger 
opgepakt. Een aantal maanden later kwam er een einde aan zijn leven.

Herdacht
Enkele weken na de bevrijding werd er een rouwdienst in de dorpskerk voor 
hem gehouden, waarbij veel gemeenteleden aanwezig waren. Omschreven 
als een stugge en zwijgzame Fries - hij zei nooit meer dan nodig was - en als 
een zeer actief ondergronds strijder. Hij was diep gelovig, biddend en zingend 
was Andries het vuurpeloton tegemoet getreden.

Op 4 mei 1949 werd er voor het eerst stilgestaan bij zijn gedenksteen, 
die ingemetseld was in de muur van de kerktoren, en er werden bloemen 
neergelegd.

Ter ere en nagedachtenis van de verzetsstrijder werd 
de Andries Joustrastrjitte aangelegd, in 1952 werden 
de eerste woningen opgeleverd. De straat begint als 
afslag vanaf de Vrijburg, maakt een knik, en komt bij de 
Skoallestrjitte tot een einde.

Bronnen:
Minskestriid minskelibben / M.L. de Boer
Easterein / M.L. de Boer e.a.
Delpher



Damklup DOS

Tiisdei 26 maart koartlyn hat de damklub it seizoen wer ôfsluten mei in 
slotjûn yn de kantine fan de Skoalleseize. Dat betsjut altyd in tige gesellige 
jûn mei wiet en droech en fansels in protte prizen yn alle soarten en maten 
sadat elk wol mei wat nei hûs giet. Alle dammers wiene present en 5 hiene 
de frou meinommen om alle wûne prizen wer thús te krijen.

Yn’t foarste plak wiene dêr de prizen foar de damkampioenen en oare 
winners. Yn ’e klupkompetysje, 1e klasse, waard Jacob de Jong kampioen.
Hy mei de prachtige bokaal, beskikber steld troch Printerij Van der Eems, 
in jier mei nei hûs nimme en promovearret nei de haadklasse. 
Jacob Greidanus wurdt de nije kopman fan de 1e klasse.
Yn de haadklasse waard Ultsje Bouma kampioen nei in barraazje mei Klaas 
Louwsma, dy’t no twadde waard. Ultsje mei dus in jier lang passe op de 
troch Mech. bedriuw BOS beskikber stelde beker.

Yn de Sudwesthoeke kompetysje hat DOS it net al te bêst dien.
Ien kear wûn, en trije ferlern. 
Jan Rispens helle foar ús de measte punten binnen yn it twadde fyftal en 
Lolke Bouma die dat foar de haadklasse. En dat beide op it fyfde boerd!
Beide mannen krigen in wikselbeker foar harren prestaasje.

Yn de groepskompetysje noch twa winners: B: Rein Strikwerda en A: Klaas 
Louwsma. Ek dizze mannen krigen in wikselbeker útrikt.

En dan is der ek noch de sneldamkompetysje, elk in kertierke op 'e klok en as 
jo dan noch net útstrykt binne falt rap de flagge en is de partij ferlern. 
Dat betsjut klamme hannen en swit ûnder de 
earmen. De klokken ha der aardich fan te lijen. 



Spitigernôch binne we dit jier dêr net oan ta kommen. Klaas en Geart meie de 
bekers noch in kear poetse.

Mar dat wie de ein fan it prizefestijn noch net. Want dan steane der noch 
twa tafels fol mei krigen en meibrochte prizen en allerhande hearlikheden 
dy’t fia ferskate rûntsjes bingo en net te ferjitten in grutte ferlotting harren 
plak fine. De haadprijs fan de ferlotting, in moaie troch Lolke’s Gré opmakke 
koer mei allerhande lekkere dingen, foel ta oan Geart Dijkstra. En sels it lêste 
waarmerke (gemerkte) bingokaartsje die in dikke priis, dy’t tafoel oan Rein’s 
Joke. It wie eintsjebeslút wer in tige noflike jûn, mei noch in gesellige neisit 
mei in hapke en in snapke.

Ut de húshâlding fan... Oplossing

Dizze kear in foto út de húshâlding fan Jacob en Joke Wiersma: 
Rutger (links) en Redmer





De koksmûtse: Naan-pizzapunten
Troch Annebeth de Jong

Ingrediënten 
•	 2 naanbroden
•	 200 milliliter crème fraîche
•	 1 eetlepel gedroogde Italiaanse kruiden
•	  6 plakken rauwe hammen
•	 2 rode uien (in dunne ringen)
•	 100 gram mozzarella (grof geraspt) of 100 gram belegen kaas (grof geraspt)
•	 Olijfolie

Ik heb er 4 naanpizza’s van gemaakt...

Bereiden
Verwarm de ovengrill. Bestrijk de naanbroden met de crème fraîche en 
bestrooi met de Italiaanse kruiden.
Snijd de ham eventueel in repen en verdeel over het brood. Leg de uienringen 
erop en bestrooi met de kaas. Besprenkel met olijfolie.
Leg de naanbroden naast elkaar op de bakplaat en zet ze niet te dicht onder 
de ovengrill, tot de kaas licht gesmolten is. 
Snijd de naanpizza's in stukken en serveer direct.

Bereidingstip
Vervang de ham in dit recept 
door salami of gerookte zalm 
en halveer de hoeveelheid 
kaas. Voeg extra groenten 
toe, zoals dunne plakjes 
courgette en tomaat.
 
  

Bron: Boodschappen 03I2024



Bernehoekje
Troch Froukje Dijkstra

  WYT       GIEL       BLAU      BRÚN    ORANJE   GRIEN     RÔZE





Duurzaamheid is het goed doorgeven aan de volgende generatie. Dit zit in het hart van ons familiebedrijf. 

Omdat elke generatie een mijlsteen voor de volgende wil leggen. Dit vraagt om langetermijnvisie. Voor 

ons is de relatie tussen leven en werken – ons bedrijf en de samenleving – zonneklaar. Werken is voor 

ons daarom ook synoniem aan meewerken aan een duurzame(re) wereld. Juist daarom produceren wij 

drukwerk CO2 neutraal!

“ Duurzaamheid  
zit in ons hart”

VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN 


